
In dierbare herinnering aan

Jan Tijssen
echtgenoot van

Joke Tijssen-Arns

Geboren te Elden op 22 december 1940
Overleden te Groesbeek op 24 april 2026

Jan was de tweede in een gezin van zeven kinderen.
Moeder overleed helaas in het kraambed toen het 
achtste kind geboren zou worden. Jan was tien. 
Als oudste van de jongens werd het voor hem daarna 
best een zware tijd. 
Jan droeg het in stilte met zich mee. Hij was geen 
prater over gevoel of emotie.

Op jonge leeftijd ging hij aan de slag. Hij startte op de 
scheepswerf in Arnhem. Na zijn legerdienst ging hij 
aan het werk als assistent-landmeter bij het kadaster. 
Daar zou hij werken tot hij met de VUT kon. 

In 1966 trouwde Jan met Joke, die hij op een 
dansavond in Elden had ontmoet. Vanaf 1974 
woonden ze in Groesbeek, waar beiden het goed 
naar de zin hadden. 
Jan was altijd heel actief in zijn tuin en vooral de 
fuchsia’s die hij zelf kweekte waren bijzonder.
Sinds 2014 woonden ze op een fijne flat aan de rand 

van het bos. Beiden genoten van het uitzicht.
Jan hield van voetbal. Jarenlang heeft hij zich actief 
ingezet voor Achilles ’29. De bardiensten deed hij 
samen met Joke. Er ontstond een mooie vriendenclub 
met wie ze ook graag op stap gingen. Jan kon 
goed dansen en hij was altijd een gewaardeerde 
danspartner. Ook de vakanties en het weekend weg 
met de veteranen was altijd genieten.

Als vader was Jan absoluut niet streng. Hij gaf zijn 
jongens alle vrijheid en hij was een trotse opa die 
het fijn vond om zijn kleinkinderen om zich heen 
te hebben. 

Ook al vroeg de gezondheid van Jan de nodige 
aandacht, zijn overlijden kwam onverwacht. 
Een week na het 60-jarig huwelijk was er opeens de 
stilte. In die stilte bewaren wij hem nu als een deel 
van wie wij zijn. Hij blijft voor altijd met ons verbonden.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid 
en voor uw blijken van medeleven.

Joke
 Gery en Daan
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  Bram
  Dennis 


