
In liefdevolle herinnering aan

GERRIT LAMERS

4 april 1946 te Groesbeek 23 februari 2026 te Nijmegen

echtgenoot van
Dorry Lamers-Princen

Gerrit werd geboren op de Knapheideweg 75. Zijn vader overleed 
toen zijn moeder 7 maanden in verwachting was en Gerrit groeide 
daarom alleen op bij zijn moeder.
Hij volgde de landbouwschool in Ottersum en na schooltijd hielp 
hij thuis.
Gerrit en Dorry leerden elkaar kennen bij uitgaansgelegenheid 
Breyenburg in Ledeacker. Na een verkeringstijd van ongeveer twee 
jaar trouwden zij op 8 juni 1973 en gingen op de Knapheideweg 
nummer 71 wonen. 
Ze kregen vier prachtige zonen: Gert-Jan, Mark, Hans en Paul, die 
– in alle vrijheid - opgroeiden en die veel leerden van hun vader. 

Gerrit had een kleine boerderij waar hij aanvankelijk zijn koeien 
melkte, zijn varkens en kippen verzorgde en al die jaren piepers 
verbouwde. Daarnaast reed hij melk, was kelner bij café Hanneke 
en ondersteunde Leenders met de winkelwagens.
Hij deed veel samen met zijn zonen, droeg zijn kennis over, 
stimuleerde ze in hun ontwikkeling en gaf zelfvertrouwen mee. 
Hij speelde ook veel bordspelletjes, kaartspellen en voetbalde 
met hen. 
Zodra de jongens oud genoeg waren om de koppeling van de 
tractor in te drukken, reden zij in de Eicher, een tractor mét grote 
cabine én een zitje voor de kinderen. Gerrit biljartte graag, vierde 
carnaval en reed ook een carnavalswagen. 
De Groesbeekse kermis was dé vakantie van het jaar, want dan 
ging het gezin vier dagen naar verschillende pretparken. Tijdens 
de stap jaren van de jongens was TVT ‘Taxi van Tieleke’ een 
begrip.

Tot zijn 64e heeft Gerrit fysiek zwaar werk gedaan, rugklachten 
liepen als gevolg daarvan als rode draad door zijn leven. Ook op 
zijn 64ste werden klachten die passen bij MS geconstateerd. 
Gelukkig kon Gerrit na enige tijd wél weer lopen en ook autorijden. 
Naarmate de tijd vorderde, deden Hans en Paul steeds meer het 
zware werk en Gerrit hielp. Hij was graag bezig en vroeg vaak: 
‘Kan ik iets doen?’
De schoondochters kwamen erbij en in 2006 maakte Michelle 
hem opa en na haar volgden Marith, Ella, Mak, Emmalie, Meike, 
Niek en Derk. Gerrit genoot ervan om opa te zijn. 

Dorry heeft Gerrit altijd de vrijheid gegeven om te doen wat hij 
wilde en Gerrit, op zijn beurt, zorgde goed voor Dorry en zijn 
kinderen.
Ruim 10 jaar genoot Gerrit van een seizoenkaart van Feyenoord, 
maakte nieuwe vrienden, genoot van het voetbal, maar zeker ook 
van ‘frietje voor opa’ bij Wim.

Gerrit heeft een mooi leven gehad, samen met Dorry, zijn gezin en 
zijn werk. Maar het overlijden van zijn moeder én het overlijden 
van zoon Mark – hij was nog maar 40 jaar - waren héél moeilijk.
Ondanks zijn long- en hartoperatie had Gerrit altijd voldoende 
levenslust totdat Dorry net voor de kerstdagen merkte dat Gerrit 
kortademig was. Hij knapte wel op van een bloedtransfusie, maar 
viel op zaterdag 14 februari en had heel véél pijn. Op maandag 
23 februari heeft Gerrit de adem van zijn leven aan het licht 
teruggegeven. Zijn lichaam was op. Zijn gezin heeft die laatste 
nachten liefdevol bij hem gewaakt. 

Wij vonden het fijn dat u samen met ons afscheid wilde nemen 
van Gerrit.
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