Joep Koppenrade

Jozef Wilhelmina

* Gendt, 26 september 1950
T Nijmegen, 13 november 2025

Joep is de 6de van het gezin Koppenrade.
Hij is geboren in Gendt (met dt) en als baby
verhuisd naar Rotterdam. Daar is Joep
opgegroeid. Hij heeft de opleiding tot kok
en dieetkok gedaan. Zijn diensttijd begon
in Nijmegen bij de Limoskazerne.

En na 3 maanden op vliegveld Ypenburg.
Na de diensttijd kon hij in Nijmegen
werk krijgen in het oude Canisius
Wilhelminaziekenhuis. Na een zwaar
ongeluk in 1973 had hij daarna Niet
Aangeboren Hersenletsel. In 1979 kwam
hij mij, Marian, tegen in de Paxchristi
groep die naar Taize ging. Hier hebben we
elkaar grondig leren kennen en we besloten
samen verder te gaan. In maart 1980 zijn
we getrouwd. Met veel ups en downs.

Ons grote verdriet was, dat we geen
kinderen mochten krijgen. We hebben
daarom ons leven anders ingedeeld.

Joep is ruim 8 jaar koster geweest in deze
Antonius Abt kerk. We hebben mooie
reizen gemaakt en zijn samen 13 keer naar

Lourdes geweest. Ook genoot Joep van de
grote tuin aan De Mortel, De Mookerheide
en de natuur om ons heen. Daar vond hij
God.

De laatste jaren werden steeds moeilijker
i.v.m. zijn dementie. 30 september 2024 is
hij opgenomen in Nijmegen op De Wingerd.
Daar was hij op de juiste plaats en werd
met liefde verzorgd en behandeld tot aan
zijn overlijden.

Na een val, brak hij zijn heup en werd
bedlegerig. Dit heeft 6 weken geduurd,
voor hij deze strijd opgaf op 13 november
om 13.00 uur.

Elke keer dat Joep iets overkwam vocht
hij en klom weer op... tot het laatst vocht
hij om bij mij te blijven. Vanaf zondag
9 november ben ik dag en nacht bij hem
geweest. Hij hoorde wel. Anders bewoog
zijn voet als het teveel drama was.
Hij glimlachte mij toe, toen op Radio Maria
mijn intentie werd voorgelezen tijdens het
rozenkransgebed.

Moge zijn ziel rusten bij Onze Lieve Heer.

Ik wil iedereen bedanken voor de steun aan
Joep.

Marian Koppenrade-Magdelijns



