
Het mooiste van het leven
zijn de sporen van liefde

die we achterlaten als we weggaan

In dankbare herinnering aan

WIM DIMMERS

* 14 juli 1956  † 7 november 2025

echtgenoot van
Hennie Dimmers-Derks

Wim is op 14 juli 1956 geboren in Gennep als 
oudste kind van Jan en Marietje Dimmers. Na zijn 
Atheneum in Boxmeer haalde hij in 1987 zijn 
Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadministratie. 
Daarna werkte hij voor verschillende bedrijven 
in de �nanciële administratie. De laatste jaren 
werkte hij bij Van Eldik & Van Eldik waar hij in 
2023 pensioneerde, maar niet voordat hij daar 
zijn jongste zus aan een baan hielp.
In 1980 trouwde hij met Hennie en samen gingen 
ze aan De Toverdans in Molenhoek wonen. 
Ze kregen drie kinderen: Ivan, Niels en Ilma.
Wim zette zich in voor zijn omgeving als 
penningmeester voor Pomost, de volleybal-
vereniging en Scouting Don Bosco. Voor die 

laatste vereniging haalde hij ook vaak het oud 
papier in de gemeente op.
Wim knutselde graag met computers, genoot van 
een lekker biertje, ging graag op vakantie. Met het 
gezin reisden ze onder meer naar Polen, Frankrijk 
en Tsjechië. Later bezocht hij met Hennie en Silke 
de Drentse natuur. Ook volgde hij een cursus 
natuurgidsen bij het IVN. Daarna heeft hij ook 
vaak mensen rondgeleid door de natuur.
In 2018 werd Wim voor het eerst opa. Hij is altijd 
trots geweest op zijn vier kleinkinderen, die 
regelmatig op bezoek kwamen. Met de jaren is 
zijn gezondheid achteruit gegaan. De dagelijkse 
wandeltochtjes met de hond werden vervangen 
door Sudoku’s, de krant en een boek. Ondanks 
dat bleef hij zijn kinderen altijd voorzien van 
�nancieel advies en hielp hij hen bij de aankopen 
van hun huizen.
Wim heeft de laatste jaren het beste van het leven 
gemaakt. Uiteindelijk gaf het lichaam het op en 
is Wim op vrijdag 7 november 2025 overleden.

Wij willen jullie bedanken voor alle steun en 
mooie woorden in deze moeilijke tijd.
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Kinderen en kleinkinderen
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