
Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven vol ijver, zo was je wil.

Nu heb je rust, met lichaam en geest.
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest.

†

Een blijvende herinnering aan

Nellie Janssen-Raijmakers

Weduwe van Hein Janssen

Geboren te Haps op 25 oktober 1930
Overleden te Groesbeek op 28 oktober 2025

Dankbaar zijn we dat ons mam, oma tot haar 
einde helder van geest heeft mogen zijn. 

Op 6 december 1968 is ze in het huwelijksbootje 
gestapt met Hein Janssen. Ze kregen samen 
3 kinderen die weer zorgden voor 5 kleinkinderen.

Ze hield van ons op haar manier en toonde altijd 
belangstelling naar ons leven.

Ze heeft altijd hard gewerkt, was altijd bezig. 
Helaas maakten haar handen het haar de laatste 
jaren moeilijk, maar stak ze haar energie in 
nieuwe dingen die nog wel mogelijk waren zoals 
haken en lezen. Ook een spelletje rummikub 
deed ze graag.

Ze genoot van het samen zijn, feestjes liet ze niet 
gauw voorbij gaan en ook van uitjes genoot ze 
zichtbaar, ook al hoorde ze weinig. 
Tot op het laatst heeft ze de regie zelf bepaald.

Het is goed zo.
Bedankt voor jullie komst.

Kinderen en kleinkinderen


