
In dankbare herinnering aan

GERARD WIJERS

* Geboren 6-6-1940  † Overleden 4-10-2025

Gerard werd geboren als 2e zoon van Herman en Mina 
Wijers. Ondanks moeilijke tijden had hij een rustige 
jeugd en ging hij naar de LTS in Nijmegen voor de 
opleiding tot timmerman. Zijn werkzame leven startte hij 
bij Aannemersbedrijf E. Bögels. Daar had hij het geluk 
dat wat oudere vaklieden hem wegwijs maakten zodat 
hij zich als timmerman kon ontwikkelen tot de vakman 
die hij later werd. Ook de familie maakte graag gebruik 
van zijn capaciteiten. Hij stond altijd voor iedereen 
klaar. Geweldig vond hij het als iemand in de familie 
iets nodig had en hij kon zeggen kom maar even mee 
naar het schot, ik heb daar nog wel iets liggen wat 
jij zoekt. Dinsdagmorgen was hij altijd gastheer voor 
de kof�e. Broers en zussen maakten daar jarenlang 
gretig gebruik van. Ook neven, nichten, achterneven en 
achternichten waren van harte welkom. Vooral als de 
allerkleinsten kwamen vond hij dat geweldig. Die werden 
dan hevig verwend. Ook buiten de familie heeft Gerard 
zijn sporen verdiend. Nooit op de voorgrond maar toch 
nadrukkelijk aanwezig door alle werkzaamheden die hij 
verrichtte. Door de familie genetisch bepaald, startte 
hij zijn voetballoopbaan bij Achilles’29. Helaas liet bij 
het voetbal zijn timmermansoog hem vaak in de steek.

73 Jaar was hij lid van Achilles’29. Jarenlang grensrechter 
van het 2e elftal. Ook bij de veteranen waar hij vooral 

voor de gezelligheid meedeed, was hij een gewaardeerde 
kracht. Deed wat van hem verlangd werd, vaak tot 
wanhoop van zijn tegenstanders. Zijn grootste verdienste 
bij Achilles’29 lag echter op het sportpark zelf. Jarenlang 
heeft hij de lijnen kaarsrecht gelegd en ook bij alle 
andere klussen op het sportpark kon men op hem 
rekenen. Verder was hij actief bij carnavalsverenigingen 
‘de Plekkers’ en ‘de Fuivers’, de organisatie van de 
biljartclub en lid van bridgeclub de Groebelton. Vele 
jaren heeft hij voor ‘Tafeltje dek je’ maaltijden bezorgd. 
Ook voor de KBO heeft hij veel betekend. Meer dan 30 
jaar zorgde hij er maandelijks voor dat de bladen 
voor bezorging klaarlagen. Al deze taken vond hij de 
gewoonste zaak van de wereld. Op twee dingen was 
hij echter bijzonder trots. Het eerste was dat het hem 
lukte 25 keer de Vierdaagse zonder problemen uit 
te lopen. Het tweede was de jaarlijkse kerststal met 
uitgebreide verlichting waar hij al maanden van te 
voren mee bezig was. Ieder jaar werd er weer wat 
nieuws toegevoegd. Hij genoot er van als hij mensen 
zijn creaties kon laten bewonderen.
Gerard, je was een geweldige broer, zwager en oom. 
Soms een beetje eigenwijs maar daar wisten we wel mee 
om te gaan. Je was gastvrij, behulpzaam en vrijgevig, 
hartelijk dank hiervoor.

Rust zacht,
Broers, zussen, zwagers en schoonzussen
Neven, nichten, achterneven en achternichten

Hartelijk dank voor uw steun en troost.
Dit doet ons goed.


