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Susan groeide op in het gezin Hagemans samen met vier 
broers waarvan zij de oudste was. Als oudste dochter hielp 
ze haar moeder vaak met het huishouden en de opvoeding 
van de jongens. Ze had veel vriendinnetjes met wie ze graag 
buiten speelde. Ze ging naar school en toen ze daar klaar mee 
was ging ze aan de slag als apothekersassistente, iets wat ze 
lang heeft gedaan.

Tijdens een weekend in Wuppertal ontmoette ze Jan, hij bleek 
de liefde van haar leven. In 1972 was zij, nadat haar ouders 
toestemming gaven, de stralende bruid op hun bruiloft en 
vanaf dat moment was het jonge stel samen.
Hun liefde voor elkaar was oprecht en is tot het eind gebleven.

Toen Susan zwanger raakte was het geluk groot, geluk dat 
helaas ook omsloeg in verdriet en zorgen. Lieuwe en Michiel 
kwamen te vroeg en tot hun grote spijt moesten zij Michiel 
laten gaan. Het was mooi en zwaar tegelijkertijd. De komst 
van Arnout maakte het gezin compleet.
Susan heeft altijd vol liefde gezorgd voor haar gezin, ze was er 
altijd, ondernam van alles met de jongens en bood ze samen 
met Jan een warm en veilig thuis.

Op een dag kreeg ze het fantastische nieuws dat ze oma werd. 
Toen dit ook nog eens een meisje bleek te zijn kon haar geluk 
niet op.
Sophie was alles voor haar. Ze maakte prachtige jurkjes, ging 
met Sophie naar de dierentuin, speeltuin, het theater en 
deed al die dingen die oma’s en kleindochters graag doen. 

Oma Suus was de meest trotse oma die er maar is!

Susan was een gezelschapsmens, ze genoot van mensen om 
haar heen. Of het nu de familie was, de mensen uit haar 
vriendenkring of buurtgenoten, Susan had daar altijd de 
tijd voor. Zo heeft ze enorm genoten van de gezamenlijke 
vakanties, kamperen met Pinksteren, uitstapjes, feesten of 
gewone bezoeken.

In haar huis zie je hoe creatief Susan was, naast het maken 
van onder andere prachtige beelden was ze erg goed in het 
maken van kleding, breien en speelde ze graag op haar 
trekzak. Ook vond ze het prachtig om samen met Jan hun 
droomhuis te ontwerpen en realiseren. Haar liefde voor reizen 
met de caravan en zeker ook het skiën mag niet onvermeld 
blijven. Susan genoot intens van de schoonheid van de natuur. 

Twee jaar geleden werd ze ziek. 

Ze genoot van het leven en wilde er eigenlijk nog lang geen 
afscheid van nemen, dus greep ze alles aan. Het was leven 
tussen hoop en vrees. Susan was strijdbaar tot het eind maar 
haar lichaam kon niet meer. 

Wij nemen afscheid van een prachtige vrouw en een mooi 
mens.

Wij danken jullie heel hartelijk voor de steun, liefde en 
vriendschap.
Dit helpt ons in het verder gaan zonder Susan.
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