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Mary’s leven is roerig gestart met het overlijden van haar 
moeder op jonge leeftijd. Tijdens vele rondzwervingen 
verbleef ze in de weekenden bij Tante Ans en heeft ze 
bij de familie Heerdt gewoond. Op 15-jarige leeftijd 
heeft ze de familie Terwindt leren kennen. Het begon 
met een weekendje mee op de boot. Dat is gegroeid en 
uiteindelijk is ze opgenomen in het gezin van Marcel, 
Gabi en Alfred in Milsbeek. Daar heeft ze als “Lady 
Butterfly” haar grote liefde Theo ontmoet via het 27mc 
bakkie.

In 1983 zijn Theo en Mary getrouwd en in Gennep gaan 
wonen. Daar is hun eerste dochter Nency geboren in 
1985. In 1987 is in Groesbeek hun tweede dochter 
Susan geboren. In 1989 zijn zij in hun nieuwe eigen 
huis aan de Generaal Gavinstraat gaan wonen.
Vanaf 2017 volgenden er drie kleinkinderen Lars, 
Esmee en Milan, waar ze erg trots op was.

Mary heeft opleidingen in de gezondheidszorg gedaan 
en 18 jaar geleden is ze als zelfstandig pedicure aan de 
slag gegaan. Dit werk heeft ze altijd uitgevoerd met veel 

toewijding en passie. Ondanks dat haar gezondheid de 
laatste periode wat achteruit ging, bleef ze vasthoudend 
haar ambulante cliënten opzoeken.

In de weekenden en in de vakanties ging ze met haar 
gezin naar de camping. Het water heeft haar altijd 
getrokken en er is een kleine boot gekomen, waar ze 
jarenlang met veel plezier samen met Theo op gevaren 
heeft. Enkele jaren geleden is er een grotere boot 
gekomen. Weer of geen weer, ze waren er zoveel mogelijk 
te vinden. Samen voeren ze door heel Nederland. 

Mary heeft als eerste gezien dat het met haar moeder 
niet goed ging. Ze heeft meteen de zorg op zich genomen, 
tot en met het overlijden van Gabi.
Ze wilde graag voor haar omgeving zorgen en is lang 
vrijwilliger bij het Rode Kruis geweest. Mary was een 
grote dierenvriend en vond het altijd zeer fijn om haar 
hondje om zich heen te hebben.

Onverwacht is Mary op 63-jarige leeftijd overleden. 
Ze was er nog niet klaar voor, ze had nog heel veel 
plannen en wilde vooral met Theo gaan genieten op 
de boot.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven. Het heeft 
ons goed gegaan.

Mam we zullen je missen!
Theo
kinderen
kleinkinderen


