
Een liefdevolle herinnering aan onze allerliefste

JOOP HEINSTRA

echtgenoot van
Riet Heinstra-Weijers

Geboren te Boxmeer op 30 oktober 1940
Overleden te Mook op 13 juni 2025

Op 20 juni 2025 werd Joop begraven 
op het RK Kerkhof in Mook

Vanaf zijn vierde levensjaar groeide Joop op bij zijn opa en oma 
op ‘de berg’. Dankzij hen had hij �jne kinder- en jeugdjaren. 
Op jonge leeftijd ging hij aan het werk in een meubelfabriek.

In 1959 werd Joop, tijdens zijn militaire dienst, uitgezonden 
naar Nieuw-Guinea als lid van het korps Mariniers. Over die 
tijd sprak Joop eigenlijk nooit. Daarna ging hij aan de slag, als 
timmerman, in de bouw. Van juni 1965 tot oktober 2001 was 
Joop postbode in de gemeente Mook en Middelaar. Hij was 
graag gezien bij iedereen: altijd vrolijk, altijd goedgemutst, in 
voor een praatje en vond het niet erg om door weer en wind de 
post te bezorgen. Hij is geen dag met tegenzin naar het werk 
gegaan en hij was nooit ziek.

Op 5 juni 1961 leerden Joop en Riet elkaar kennen bij café 
Piet de Kiep en sinds 8 maart 1964 gingen ze als stel door het 
leven. Ze vormden een bijzondere eenheid en samen zorgden 
ze liefdevol voor hun kinderen Corina en Victor.
Joop was een hele trotse opa en genoot van de kleinkinderen. 
Spelletjes doen, �etsen, maar vooral voetballen. Voetbal was 
Joop zijn grootste passie en dat is tot het laatst zo gebleven. 

Joop genoot van zijn achterkleinkinderen en vond het prachtig 
als ze hem “opa Jopie” noemden. Het gezin had vaste tradities 
en we hadden altijd de grootste lol. Er was geen betere 
kerstman dan hij.

Als Joop hout zag, gingen zijn ogen stralen. Moest er een boom 
omgelegd, dan kon je op hem rekenen. Daarna werd alles op 
maat gezaagd zodat de kachel lekker kon branden.

Joop was altijd positief ingesteld. Hij was een actieve man 
en altijd vol van humor, eerlijk en recht door zee. Altijd met 
voetbal bezig en heeft zich vele jaren ingezet voor Eendracht ‘30 
en de carnavalsvereniging.

Helaas ging zijn geestelijke gezondheid in de loop der jaren 
hard achteruit. Hij had steeds meer zorg en aandacht nodig.
Joop verhuisde naar Mookerhof, waar hij goed verzorgd werd 
en dat Riet er ook woonde, gaf hem rust. Tot het einde hebben 
ze bij elkaar kunnen zijn.

Joop zakte steeds verder weg in zijn eigen wereld. Zacht en 
vredig heeft hij ons verlaten. We blijven dankbaar achter met 
de vele mooie en onvergetelijke herinneringen.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid en voor 
al uw blijken van medeleven.
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