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Hemmie werd geboren op de Sint Jansberg in
Groesbeek. Hij was het 13 kind van in totaal 14
kinderen van Antoon Wijnhoven en Marie van Bebber.
In 1958 leerde hij mama kennen op de kermis in
Groesbeek. Op 15 mei 1961 zijn ze getrouwd voor
de wet en op 30 mei in de kerk in Middelaar. Op 11
dagen na zijn ze 64 jaar getrouwd geweest.

Er werden 3 kinderen geboren. Tot hun grote geluk
hebben ze 4 kleinkinderen gekregen en later nog
3 bonuskleinkinderen.

Hemmie heeft altijd op de Sint Jansberg gewoond,
op de boerderij. Hij is daar geboren, getogen en
gestorven.

Hij is kort in loondienst geweest, daarna ging hij
thuis op de boerderij werken. In die tijd hadden
ze nog koeien, kippen en varkens. Op een gegeven
moment zijn ze met de varkens verder gegaan en
flink uitgebreid. Pap heeft altijd samengewerkt met
zijn zonen Tom en Harm. Eerst alleen met Tom. Harm
kwam erbij toen ze een geheel nieuwe tak gingen
opstarten, de palingkwekerij.

De palingkwekerij was eerst in Heijen. Toen deze
in 2007 door brand verloren ging, besloten ze
om te stoppen met de varkens en helemaal voor

de palingkwekerij te gaan. De varkensstallen zijn
gesloopt en de palingkwekerij kwam in een nieuwe
loods op de Sint Jansberg.

Hij is altijd blijven meehelpen op het bedrijf. In de
loop der jaren natuurlijk wel minder en zo'n anderhalf
jaar geleden moest hij ermee stoppen, omdat het hij
het fysiek niet meer aankon.

Hij bleef wel interesse tonen in het bedrijf, of de paling
goed groeide, hoe de prijzen waren.

Hemmie had een brede belangstelling, in de politiek,
de economie, sport.

Zijn kinderen en kleinkinderen waren zijn trots.
Ajax was zijn club. Hij kon, vaak samen met mam,
echt genieten van voetbal kijken.

Hij was altijd bezig, meehelpen in bedrijf, wandelen
en fietsen, tot z'n 89° altijd naar de sportschool.

De laatste anderhalf jaar ging hij langzaam maar
zeker achteruit. Er vielen activiteiten weg zoals lang
wandelen, fietsen en naar de sportschool gaan en
uiteindelijk ook autorijden.

Hij kon nog wel ontzettend genieten van in de zon
zitten. Uit eten met de familie, ergens een kopje koffie
drinken.

Wij hebben mooie herinneringen aan hem als
liefhebbende en zorgzame echtgenoot, lieve vader
en opa die altijd voor ons klaarstond.

We danken iedereen van harte voor alle steun in deze
moeilijke weken.

Toos, kinderen en kleinkinderen



