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Bijna haar hele leven was Nellie thuis in Groesbeek, waar
zij werd geboren in de dorpskern als 5% kind in een gezin
van 6. Nellie werd geboren vlak na de oorlog, waardoor
het niet altijd even makkelijk was voor het gezin.

Als kleine meid verhuisde Nellie met haar ouders, 4 broers
en 1 zus, naar de Ashorst. Daar moest er hard gewerkt
worden op het boerenbedrijf, maar had Nellie ook een
fijne jeugd.

Na de basisschool in de Breedeweg, ging ze aan de slag
in de schoenenfabriek. Op jonge leeftijd leerde ze haar
grote liefde Thé kennen en al snel trouwde het stel in 1964.

Thé en Nellie gingen samenwonen op de Ashorst en daar
werden in 1964 en 1967 dochters Wilma en Thea geboren.
Het gezin was compleet en samen verhuisden zij naar
het Herwendaal.

Nellie was een liefdevolle moeder, die tevreden was met
de kleine dingen in het leven en die altijd voor haar gezin
klaarstond. Nellie was de spil in het huishouden en zorgde
dat alles op rolletjes liep. Ook buiten het gezin stond ze
altijd voor iedereen klaar.

Nadat de kleinkinderen Tom, Petra en Eva geboren waren,
kon zij haar geluk niet op. De kleinkinderen waren altijd

welkom bij opa en oma voor een logeerpartijtje. Nellie
en Thé hadden het fijn samen en keken altijd uit naar
de korte vakanties met de kinderen en kleinkinderen
naar Centerparcs.

Na ruim 20 jaar in het Herwendaal gewoond te hebben,
verhuisde Nellie en Thé naar de Heer Zegerstraat. Hier
sloeg het noodlot toe en kwam Thé totaal onverwacht te
overlijden in 2007. Voor Nellie brak een zware tijd aan,
wadarin ze moeilijk een weg kon vinden zonder haar Thé.
Het verdriet was te groot, het gemis te zwaar.

In 2016 besloot Nellie om te verhuizen naar het Binnenhof.
Verrassend snel vond ze hier haar draai en kon ze weer
genieten van het leven.

Na een aantal mooie jaren, werd er bij Nellie de diagnose
Alzheimer vastgesteld. De ziekte zorgde ervoor dat ze de
regie over haar leven verloor. Helaas, kon ze niet meer
thuis blijven wonen in haar Groesbeek en kwam ze met
een omweg terecht in Verzorgingshuis Joachim en Anna
in Nijmegen.

Daar hebben wij haar op zaterdag 17 mei voorgoed los
moeten laten.

Wij willen u hartelijk danken voor uw aanwezigheid
bij haar afscheid en voor al uw blijken van medeleven.
Het heeft ons goed gedaan.
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