
Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,

je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
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Lieve Ine, mama, oma en omi, jij was onze Parel van 
Smaragd.
Je hield zo van het leven en was altijd dankbaar voor zelfs 
de kleinste dingen, ofschoon je al vroeg de broosheid en 
wreedheid ervan meemaakte.
Net als jouw moeder boog je niet voor het kwade of voor 
onrecht.
Je had geen gemakkelijke jeugd, desondanks bleef je altijd 
vrolijk en opgewekt.
Je werd voor de meest onmogelijke keuze gesteld, omdat 
wat je het meest liefhad, achter moest laten. Samen met 
je vader, broer en zus kwam je naar Nederland waar jullie 
hard werkten, zodat ook je moeder naar hier kon komen.
Het drukte een stempel op je verdere leven.

Bij pap vond je liefde en rust, bij hem kwam je thuis. 
Jullie trouwden en kregen twee mooie dochters waar jij 
bijzonder trots op was.
Een warm en liefdevol gezin.
Je bleef altijd ondernemend, werkte hard, was uiterst 
zorgzaam en liefdevol ingesteld.
Je was jong van geest en straalde kracht uit.

Voor degenen die het moeilijk hadden was jij begaan en 
stak jij behulpzaam en vol liefde je hand uit.
Altijd vol begrip, liet jij de ander in z’n waarde. Voor jezelf 
had je maar weinig nodig.
Ontvangen was niet je sterkste kant, net als loslaten, je 
vond het moeilijk ons te laten gaan.

Je was dé keukenprinses, voor jouw maaltijden kwamen 
wij altijd graag naar huis waar het dan zo lekker rook 
dat het water ons in de mond liep.
Voor ons was je een vrouw uit duizenden, een moeder 
en schoonmoeder die te zoeken is zoals een speld in een 
hooiberg.
Voor de kleinkinderen was je een knuffel- en verwenoma 
waar ze geen genoeg van konden krijgen. Dat je 
overgrootmoeder mocht worden maakte je bijzonder 
gelukkig, wat een rijkdom…
Met je lieve glimlach was je gelukkig in aanwezigheid van 
ons allemaal en wij allen prijzen ons gelukkig met jou. 
Je was ons voorbeeld, een wijze vrouw wiens hart en deur 
altijd wagenwijd voor eenieder openstond. 

Dag lieve mam, het is goed nu, ga maar naar papa, 
hij wacht op je.
Selamat jalan.

Wij bedanken jullie heel hartelijk
voor alle blijken van medeleven,
voor de hulp, steun en mooie woorden,
voor de bloemen, kaarten en lieve berichten,
voor jullie aanwezigheid bij het afscheid van Ine.

Kinderen
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