Dierbare herinnering aan
mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Door van Oosteren-Huberts

_ echtgenote van
Sjaak van Oosteren

Geboren te Nijmegen op 8 juni 1943
Thuis, te Mook, overleden op
15 augustus 2024

Door was de jongste van zes kinderen. Ze was
de laatste die nog overbleef en dat vond ze
moeilijk.

Door heeft altijd een hechte band gehad met
de hele familie.

In 1963 trouwde ze met Sjaak die ze had

ontmoet op de bruiloft van zijn zus. Na enkele

jaren verhuisden ze naar Mook waar Door
et altijd fijn naar de zin had.

Ze was graag onder de mensen en ze was
dan ook lid van verschillende clubs. Door
hield van gezelligheid en van een feestje op
zijn tijd. Ze was vrolijk en positief ingesteld
en meestal was zij de laatste om naar huis
te gaan.

Als moeder was Door heel zorgzaam en altijd
aanwezig. Ze richtte haar werk zo in dat ze
er altijd voor de kinderen kon zijn. Later was
ze heel gelukkig met haar kleinkinderen en
oma vond het altijd ﬁin om op te passen.
Natuurlijk was Door ook een meer dan trotse
overgrootmoeder.

Door had altijd wat te doen. Ze hield
helemaal niet van stil zitten en als ze erop
uit kon, dan stond ze als eerste klaar. Toen
haar gezondheid echter steeds meer een
aandachtspunt werd, veranderde dat.
Omdat ze steeds minder kon, moest ze stilaan
afscheid nemen van alles wat ze leuk vond.

Het laatste ziek zijn, heeft te veel van haar
krachten gevraagd. In ons bijzijn is ze zacht
uit ons leven vertrokken. We hopen dat ze nu
weer samen is met alle mensen die ze miste.
Wij zullen haar nu missen, maar ze blijft ook
voor altijd deel van wie wij zijn.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij haar
afscheid en voor uw blijken van medeleven.
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