NELLIE
JANSSEN-WOLLENBERG

Ter herinnering aan
NELLIE JANSSEN-WOLLENBERG

weduwe van
Toon Janssen

Geboren op 3 januari 1937 te Groesbeek
Overleden op 1 augustus 2024
te Groesbeek

Mam, gelukkig heb je tot het laatst toe de
regie in eigen hand kunnen houden en
kunnen genieten van de kleine dingen in
het leven.

Mam werd als dochter van Albert
Wollenberg en Kaatje Leenders geboren
op de boerderij aan het Nijerf. Ze kwam
als tweede kind na broer Hein en voor
broer Toon op de wereld. Op de boerderij
werkte ze hard mee. Dat kreeg een vervolg
toen ze later pap leerde kennen, trouwde
in 1962 en op de St. Antoniushoeve
kwam te wonen. Ook de moeder van pap
woonde nog tot het laatst toe bij hen in.
Uit hun huwelijk werden Carla, Diana,
Wim en Robert geboren. Dat betekende
een druk en zorgzaam leven met dus ook
nog de zorg voor haar schoonmoeder.

Naast haar dagelijkse werkzaamheden
vond ze nog tijd om lid te worden van
het zangkoor, de K.V.O. en de sportclub.
Samen met pap maakte ze ook nog
geruime tijd lange fietstochten.

Toen later de kleinkinderen kwamen (10 in
totaal), paste ze vaak op en was niets haar
te veel. Ook heeft mam nog erg genoten
van haar twee achterkleinkinderen. Mam
genoot van de feestjes binnen de familie
en keek daar ook naar uit.

Mam je bent altijd een lieve moeder
geweest en hebt altijd goed voor ons
gezorgd. We willen je daarvoor bedanken
en gaan je ontzettend missen.

Toen mam ziek werd, heeft zij nog vele
bezoekjes mogen ontvangen. Dank voor
jullie steun en medeleven.

Ook dank voor de belangstelling bij het
afscheid van ons mam en oma. Dit doet
ons goed.
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