
De regie tot het einde toe in eigen hand en daarom zo moeilijk om ons los te laten.
Ineens was het stil en ineens werkten zijn handen niet meer voor ons.
Het einde was een hard gevecht want hij wilde hier nog niet weg.
Fijn dat we hem als gezin in dit laatste stukje thuis hebben mogen helpen en verzorgen.

Afgelopen zaterdag hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn man, ons pap, schoonvader, opa en opi

Jaap Janssen in de leeftijd van 84 jaar

echtgenoot van Truus Janssen-Ebbers

* 27 juni 1939	 † 4 mei 2024

Truus Janssen-Ebbers

Caroline en Jos	 Marion en Peter
  Jakko en Melissa, Jim	   Lotte en Bob	
  Guus en Loes	   Job en Lola	
  Imke

Sas en Ton	 Pieter en Patty
  Sam en Hugo	   Savanne en Casper
  Dirk	   Daniel en Eloise
  Bart			 

We herdenken Jaap, ons pap, opa en opi op zaterdag 11 mei 2024 om 10.30 uur in een viering in de Cosmas en 
Damianuskerk, Pannenstraat te Groesbeek, waarna we hem begeleiden naar het R.K. kerkhof te Breedeweg.

Er kan persoonlijk afscheid van hem worden genomen op vrijdag 10 mei van 17.00 tot 19.00 uur, 
thuis op de Dasstraat 4 in Groesbeek. 

In plaats van bloemen kunt u een gift doen aan het KWF. 
Hiervoor is gelegenheid bij binnenkomst van de kerk in de daarvoor bestemde collectebussen.

Dasstraat 4 
6562 LL  Groesbeek	

“Now motte gillie allemaol ’s góe.d luu.stere…..”
“Ik zeg ’t nog ée.ne keer….”
“Sorry dat ik ut zegge mot….”
“Mien lè.ve is vebeej, mar ik heb ut buutegewoon góe.d gehad….”
 Dank je wel allemaol!

Jaap Janssen
Jaap van Pèt uut de Kuul


