
Samen binnenpretjes en herinneringen ophalen aan opa. 
Liefs, Mam 

Boudewijn was een lieve, sociale en zorgzame mens. 
Groet, Ujith 

Hij was een super goede jongen die meer had verdiend 
dan wat hij in dit leven gekregen heeft. 
Groet, Jan-Willem, je broer 

Lieve Boudewijn, bedankt voor alle mooie en leuke momenten die 
we samen hadden. Bedankt voor je gastvrijheid en liefde. 
Liefs, Renuka en Nick 

Fijn dat wij jou altijd aan het lachen konden maken, 
lieve ome Boudewijn. 
Kusje van Vince en Lynn 

Onze broer waar je altijd welkom was en waar je kon genieten van 
lekker eten, want hij wist als geen ander hoe belangrijk dat was. 
Rust zacht, broer. 
Liefs, Ruwan en Lisanne 

Als een storm in mijn hoofd, 
betreed ik een wereld van illusie, 
ongevraagd, ongewild. 
De tocht naar onbekend, de lat gelegd, 
zo hoog en ongekend, 
ga ik gehavend naar het end. 
Vragen zonder antwoord en deceptie, 
een jarenlang gevecht, 
tegen de wereld, jaren lang, 
maar uit de as verrezen, 
zal de liefde genezen. 
Een warm en veilig thuis, 
een haven voor geluk en verdriet, 
eeuwige trouw en liefde in het verschiet… 

Peace out

Boudewijn Stensen
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