
Je liefde, kracht, je warmte en je lach….
we zullen je missen, iedere dag.

Annie Janssen – Felling
weduwe van Wim Janssen

* Oeffelt, 23 maart 1926     † Gennep, 9 april 2024

Dankjewel Mama

Dank je voor jouw zorgzaamheid 
en jouw oprechte bezorgdheid. 
Dank je voor het vasthouden van degenen die je lief waren
Dank je voor het toch kunnen loslaten, wat je heel moeilijk 
vond.
Dank je voor het omgaan met het verlies van papa en van 
Martien.
Dank je voor jouw rechtvaardigheid en het laten zien aan ons 
hoe je kinderen, mensen die door anderen worden verstoten, 
kunt omarmen.
Dank je voor het ons leren dat de piepers van de ene boer 

lekkerder kunnen zijn dan van een andere boer. Voor de geur 
van gebraden vlees. Voor het besef hoe lekker eten kan zijn.
Dank je voor het vasthouden aan je eigenwaarde, jouw 
zelfregie. Maar ook dank dat je in de laatste periode hulp 
steeds meer toeliet.
Dank je dat de deur altijd openstond voor wie met ons 
meekwam.
Dankjewel mama, voor jouw onvoorwaardelijke liefde voor 
ons allemaal.
We zijn dankbaar en trots op de manier waarop jij, zelf enigst 
kind, een gezin met 6 kinderen hebt gerund, met beperkte 
middelen, en altijd met een oog voor kwaliteit en liefde voor 
ieder van ons. 
Jij was trots op ons en op de klein- en achterkleinkinderen.
Wij zijn trots op jou en dankbaar voor de manier waarop jij 
je leven hebt geleefd.
Dankjewel.

Wij bedanken iedereen hartelijk voor de steun,
aandacht en aanwezigheid.

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen


