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Enne moie mins da was ie…….Wim ’t Olliepitje
Stond altijd klaar voor iedereen en had dan vaak een passende 
oplossing. Dit was: serieus bezig zijn mét de nodige humor.

Pap komt uit een gezin van 11 kinderen, geboren en getogen 
op de Stekkenberg. Op jonge leeftijd evacueerde het gezin 
naar het Belgische Denderwindeke. Daar kreeg hij op zijn 9e 

verjaardag een héél gekookt ei. Dat is een traditie geworden 
in ons gezin. Weer thuis genoot hij nog wat jaren school. 
De toen geleerde plaatsnamen, versjes en liedjes kende hij 
nog allemaal. Ook het plukken van wasbèrre heeft veel 
indruk gemaakt. Jaren later gingen pap en mam samen 
wasbèrre plukken omdat ze het leuk vonden en “um enne 
lekkere koek te bakken”.
Al jong ging hij werken: afwasborstels bij de Lola en 
schoenen op Robinson en Nyma. Via ‘n vakopleiding werd 
hij metselaar. De jaren daarna heeft hij in de bouw gewerkt: 
‘n echte vakman!
Intussen had hij Door leren kennen. Al snel woonden ze samen 
bij de Olliepitjes op Stekkenberg 52. Trudy werd er geboren. 
Later woonden ze ‘in’ bij Mam op het Knapheidepad. Tenslotte 
kwamen ze weer op “de Boan” waar alles was begonnen. 
Op de Heidebloemstraat zijn Herman en Wienand geboren. 
Pap hield van vogels en bouwde zijn volière. Naast zijn liefde 

voor Germania - en de gezelligheid, de kantine - hadden 
we een seizoenkaart voor NEC. Ook bridgte hij graag met 
zijn broers Kobus, Toon en Sjef. Of alleen - het gaf hem rust.
Met de bouw van een eigen huis verwezenlijkte hij zijn en 
mams droom. Hier heeft hij de helft van zijn leven gewoond. 
Hier is veel gelachen en af en toe een traan gelaten, hier 
is geleefd. In deze periode kwamen de kleinkinderen: Bas, 
Luca en Nubia. Pap en mam waren wat trots op ze: veel 
oppassen, veel pretparken.

Zijn liefde voor carnaval begon bij CV de Kruupers waarmee 
hij veel lol beleefde met bouwen en het lopen van de optocht. 
Daarna sloot hij zich aan bij de Blauwe Junkskes in Nijmegen 
waar zijn Buutreedners carrière begon. Later ging hij met 
Jan van Sür verder als ‘De Zwamneuzen’ met als hoogtepunt 
een heuse bokswedstrijd op het marktplein. Daarna ging hij 
alleen verder onder de naam Wim ’t Olliepitje. Buutreedner-
zijn en pastoor op boerenbruiloft was zijn lust en zijn leven. 
Prachtig vond hij dat hij met Mam door Theo Giesbers gevraagd 
werd mee te werken aan ’t Gruusbeks Woordenboek. Pap en 
mam hadden een onvoorstelbare schat aan oude woorden, 
gezegdes, rijmpjes, versjes en kenden alle scheldnamen.
De laatste jaren waren niet makkelijk. Mam verzorgde pap 
met alle liefde. Zo kon hij thuis blijven tot het echt niet meer 
ging. Chapeau Mam! Vier dagen lag hij nog in de Hospice 
Joachim & Anna. Daar is hij rustig en vredig ingeslapen.

Wim, pap, opa, ut get ow goed op ow grote reis!
En Minse bedankt voor alle steun en medeleven.

Door
 Trudy en Geert, Bas en Marc
 Herman en Carmen, Nubia, Luca
 Wienand


