


Mijn Annelies,
Een liefdevolle, betrokken, oprecht geïnteresseerde, zorgzame 
prachtvrouw om nooit te vergeten. Je hart op de perfecte plek, je 
hebt ons en iedereen zoveel gegeven, zelfs na je dood. Je was mijn 
steun en toeverlaat ruim 45 jaar. 
Ik heb je lief, wat moet ik zonder jou. Ik heb je lief, mijn leven lang. 
� Mar10

Lieve mam,
We waren hetzelfde mam, onze passie voor spelletjes, muziek en 
natuur. Maar onze grootste passie is zorgen, jij voor mensen en ik 
voor dieren. Aan de eettafel ging het maar over één onderwerp: 
alle vieze, maar vooral bijzondere dingen die wij meemaakten op 
het werk, tot ergernis en afschuw van pap en Renée. Jij hebt 31 
jaar met zoveel liefde voor mij gezorgd en dan die vrijdag, toen 
moest ik dat voor jou doen. Tot het laatste moment ben ik er voor 
jou geweest, wat is het fijn om dat voor jou gedaan te mogen 
hebben. Ik kan mij geen leven voorstellen zonder jou. 
� Dirk

Lieve zus,
Ik kan je niet missen, maar ik moet je wel missen! 
Ik zal alles doen met jou in mijn hart. 
Lieve zus, ik hou zoveel van jou!
� Je zus Cé
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Afscheid nemen is niet loslaten. 
Het is een andere manier van vasthouden.

Lieve mam,
Mijn liefdevolle, behulpzame, soms overbezorgde moeder, wat moet 
ik zonder jou. Je gesprekken als ik terug naar huis reed, je fijne hulp 
en aanwezigheid in ons nieuwe huis, onze “stevig doorstappen” 
wandelingen, maar vooral je onvoorwaardelijke liefde voor Gies 
en Eef, wat ga ik alles missen. Deze leegte is met geen woorden te 
beschrijven. Dank voor alles lieve mam, ik hou van je.
 � Renée

Lieve Annelies,
Een moeder voor duizenden. Over niemand een slecht woord. 
In eenieder toonde je oprechte interesse, elk kreeg zijn luisterend oor. 
Zorg en pijn poogde je weg te nemen en je stond voor echt iedereen 
klaar. Dank voor alle fijne momenten. 
� Jerik

Allerliefste oma,
Oma was zo lief voor mij, dat maakte mij echt zo blij. Samen was 
er altijd iets leuks te beleven, en zullen we jou in gedachten een 
knuffel blijven geven. Ik vond het bij oma gewoon zo fijn en ze zal 
altijd in ons hart zijn. Dikke knuffel en een kus.
� Gies en Eef


