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Vermoeid van de lange ziekte, altijd bezorgd om pap en
bedrukt door de zwaarte van haar ziek-zijn, wilde Jeanne,
mijn vrouw, ons mam en oma, alleen maar rust. Ze was op.
Stilletjes is ze in ons midden gestorven. We hopen dat ze nu
haar rust gevonden heeft. Met liefde en dankbaarheid denken
we aan haar terug.

Jeanne, was het 1¢ kind van Kees Brekelmans en Corrie de
Bruijn. Kees weigerde te gaan werken voor de vijand, maar
werd opgepakt en op transport gezet naar Neuengamme.
Hij is er een jaar later gestorven. Corrie ging met Jeanne bij
haar ouders wonen. Toen na de oorlog het bericht kwam van
de dood van Kees, stierf de moeder van Corrie van schrik. Kort
daarna werd broertje Bertie geboren. Hij stierf 4 maanden
later. Drie overlijdens in korte tijd. Jeanne heeft hier beslist veel
onder geleden. Na ruim 8 jaar hertrouwde haar moeder met
Trudo Blankers. Ook dit bracht Jeanne geen geluk.

Tegen alle verdriet in groeide ze toch uit tot een vrolijke jonge
vrouw. Toen ze met een vriendin op vakantie was in Groesbeek
ontmoette ze Theo. Het klikte. En op haar 22¢ trouwden ze.
Eerst woonden ze bij Theo zijn moeder. Ron werd er geboren,
daarna even bij broer Gerrit in gewoond en later via de
Krekelstraat, waar Gertwin werd geboren, verhuizen naar
de Ericastraat. Toen haar moeder Cor in 1980 weduwe

werd opende Jeanne haar grote hart. Ze haalde haar naar
Groesbeek.

Ze gingen allemaal in hun mooie eigen gebouwde huis in de
Zonnebloemstraat wonen. Tot 2007 heeft ze met Theo liefdevol
voor haar gezorgd.

Jeanne was levenslustig, altijd actief, had veel humor, lachte
graag, hield van mensen en was dol op ons, haar kinderen
en kleinkinderen. We hadden een fijne jeugd. Als wij er
allemaal waren, samen etend of feestend of op vakantie
in Lanzarote, genoot ze met heel haar wezen. Omdat ze als
kind een warm en hartelijk gezin gemist had, kon ze er nu
dubbel van genieten.

Mam genoot ook van haar creatieve talenten. Ze was een goed
begeleidster en lerares. Ze had op zolder haar eigen atelier en
lesruimte. Veel mensen heeft ze creatieve handvaardigheden
bijgebracht en er veel fijne contacten aan overgehouden.

Jeanne, echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma van harte
bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend
en vooral voor wie je was in ons midden. Nu woon je voorgoed
in ons hart en voelen we hoe jouw liefde ons blijft steunen.
a Dieu! Dat betekent: ‘Tot bij God".

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven.
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