
Een liefdevolle herinnering aan

Greet Kersten-Kersten
weduwe van

Marinus Kersten

* 12-2-1937 † 2-2-2024

Geboren als het oudste kind van Truus en Jan Kersten-
Jochems, liefdevol opgegroeid in een warm gezin met haar 
broers Pietje †, Sjaak † en Piet en tante Mieneke.
Een jeugd gekenmerkt door eenvoud, zorgzaamheid, 
bezorgdheid, dankbaarheid & liefde.
Verliefd, verloofd en ruim 58 jaar getrouwd met Marinus.
Een voltooid leven vol met feestjes, vakanties, carnaval, 
samen met vele vrienden, waaronder Jan † & Dien †, 
familie, trouwe buren en bekenden.
Graag omringd door mensen, altijd bezorgd om de ander, 
willen zorgen voor de ander, gezelschapsmens, hield van 
ko�e met gebak en van sushi, fanatiek supporter van 
Achilles’29, dol op sport kijken en luisteren naar omroep 
Groesbeek, Groesbeekse in hart en nieren.

De allerliefste moeder van Harm en een lieve schoon-
moeder van Ingeborg.
Een trotse oma van Stijn en Mijntje.
De grote (schoon-) zus van Piet & Gerda.
De trotse (oud-) tante van Jean-Pierre en kleine Diede.
Vriendin van en voor velen en een drie- eenheid met Ton 
en Tonny.

We laten je in vertrouwen los

Maar houden je altijd vast

In ons hoofd, in ons hart

In ontelbare herinneringen

Dichtbij

Blijf jij

Lieve, zorgzame Greet, dank voor wie 
jij was en wat jij voor ons betekende. 

Wij hebben het samen heel �jn gehad.

Iedereen heel veel dank voor het medeleven, 
de belangstelling, de kaartjes, de bloemen, 

de bezoekjes aan Greet tijdens de afgelopen 
maanden. Het heeft haar en ons goed gedaan.

Harm & Ingeborg
Stijn, Mijntje


