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ons pap,

Ik herinner mijn vader als een hard werkende man die altijd voor andere
mensen klaar stond. Ook ons heeft hij veel geholpen met allerlei klusjes,
waaronder het bouwen van twee schuren met Toon.

Voor mij, en mijn gehele gezin, was Jan een lieve, rechtvaardige
(schoon)vader, opa en, vanaf 22 januari van dit jaar, ook nog trotse
overgrootvader. Dat vond hij ‘moi spul’.

Sinds het overlijden van ons mam hebben ons pap en Door nog veel
steun en gezelligheid aan elkaar gehad. Dit was fijn voor ons en ook
voor de kinderen van Door.

Tot het einde hebben we zowel ons pap als ons mam mogen verzorgen
in eigen huis, naast het onze. Zo hebben zij dit altijd gewild, en hier
zZijn we dan ook erg blij mee.

Opa herinneren wij ons als een fijne opa die ons de praktische dingen
heeft geleerd, het maken van een fiets of klungelen in de schuur. Ondanks
dat Roel twee linker handen heeft, is hij hierdoor niet bang om toch
dingen te proberen. Opa was streng toen we jong waren maar, werd
met de jaren zachter. Opa bracht ons overal heen wanneer dit nodig
was, soms onder een beetje druk van oma. Hierdoor meermaals toch
optijd op school geweest. Uiteraard de vele avonden voetbal kijken zal
Roel nooit vergeten. Opa vond het prachtig dat Koen de bouw in ging
en gaf toen zelfs zijn oude gereedschapskist aan hem. Opa bedankt!

Rust nu maar uit pap en (overgroot)opa, genoeg gezorgd.
Carla & Toon

Roel & Marilyn en Seb
Koen

ons pap,

Als ik terug denk aan ons pap denk ik aan hoe hij was tegen ons.
Pap werkte hard voor ons zodat wij het goed hadden. Hij steunde ons
bij alles wat we deden.

Later toen we op onze eigen benen gingen staan hielp hij waar hij
maar kon. We hebben samen zo vaak geklust, ook al zeiden we vaak
niet veel tegen elkaar we begrepen mekaar met weinig woorden.

Dag Opa ,bedankt voor alles een fijne plek samen met Oma.

Ik ben blij dat je mijn vader bent. Slaap lekker en doe mam de groeten
als je bij haar bent.
Rust zacht je hebt het verdiend.

Theo & Angeligue
Tim & Milou

Dag lieve pap,

Geweldige schoonvader en fantastische opa. Bedankt voor alles wat je
voor ons hebt gedaan. Wij zullen jou enorm gaan missen.

Opa ik ga je missen, je was mijn grote held! Je was de liefste opa die
iemand kon hebben. Je was mijn maatje.

Liefs

Anita & Richard
Tom.

Hartelijk dank voor uw steun en belangstelling dit heeft ons goed gedaan.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind



