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Nadat Sjaak, mijn man, ons pap en opa langdurig
stapje voor stapje achteruitging en hij steeds minder
lucht had en hij ook steeds minder at en dronk, is hij
stilletjes in de late namiddag in ons midden gestorven.
Met veel liefde en dankbaarheid denken we aan hem
terug.

Sjaak is als zoon van Job Jansen en Dien Breekveldt
geboren en getogen in Wageningen. Hij woonde met zijn
broers Teun en Joop in de Javastraat. Zijn vader was
trainer van FC Wageningen, waardoor het onderwerp
voetbal hoog op de agenda stond. De moeder van Sjaak
was lange tijd ziek en overleed uiteindelijk toen Sjaak
16 was. Dit was niet makkelijk voor Sjaak; hij groeide
voornamelijk op bij zijn grootouders op de boerderij hij
vond een luisterend oor bij de buren van zijn ouders,
waar de Van Rossums woonden. Met name de moeder
van het buurgezin had een heel speciale plek in Sjaak’s
hart: Bep Nolen. Nog heel lang heeft Bep een luisterend
oor voor het gezin van Sjaak geboden. Al op jonge
leeftijd ontmoette Sjaak zijn vrouw Nel. Ze trokken
samen op, trouwden en gingen samenwonen in een

klein appartementje aan de Junusstraat in het centrum
van Wageningen. Sjaak ging werken als tandtechnieker
in Ede en later in Nijmegen. De reisafstand werd te
lang en Sjaak en Nel besloten in Groesbeek te wonen.
Groesbeek heeft zijn hart gestolen en hij is er nooit meer
weggegaan. Hij is lang als vrijwilliger in de Groesbeekse
gemeenschap betrokken geweest. Van jeugdtrainer,
leider en bestuurslid van voetbalvereniging Germania,
tot voorzitter van de wijkraad. Meer dan veertig jaar
heeft Sjaak op de Bremstraat gewoond. Hij heeft veel
geklust en verbouwd aan zijn woning en legde een
indrukwekkende tuin en moestuin aan waarin hij heel
veel jaren van zijn leven met ziel en zaligheid heeft
gewerkt. Naast zijn vrouw Nel, waren zijn kinderen
Ernest en Maarten en later zijn kleinkinderen, Tess
en Vince, zijn trots. Ook Ronald en Patricia kregen een
bijzonder plekje in zijn hart. Sjaak volgde hen in hun
ontwikkeling en liet hen vrij in wat zij wilden bereiken.
Zolang jullie maar gelukkig zijn, dan komt het allemaal
goed. Het leven van Sjaak kende geluk, maar ook heel
wat uitdagingen waarbij het aankwam op zorg voor het
gezin, ook in roerige tijden. Maar deze uitdagingen heeft
hij met viag en wimpel weten te doorstaan. Wat zijn wij
trots op de aanwezigheid van Sjaak in ons leven! Dank!

Dank voor alle steun die pap en wij van u mochten
ontvangen en voor uw aanwezigheid bij het afscheid.
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