In liefdevolle herinnering aan

DIEN TUSS-DE HAAN

weduwe van
Lam Tiiss

Dien is op 21 september 1929 geboren in het
Heiland in Groesbeek. Met haar vijf broers en
zes zussen heeft ze daar een fijne jeugd gehad.
Bijzonder was haar band met tweelingzus Tiel.
Ze trokken veel samen op en dat is haar hele
leven zo gebleven. Elke dinsdag en zaterdag
dronken ze koffie en meerdere keren zijn ze met
elkaar op vakantie geweest.

Op 21-jarige leeftijd ontmoette ze Lam.
In 1952 trouwden ze en gingen wonen in
een noodwoning aan de Ketelstraat. Samen
kregen ze drie kinderen en genoten volop van
het leven. ze vierden graag carnaval, gingen
regelmatig uit eten en reden mee met de Friese
paarden in de koetsentocht.

Lam overleed in 2002, kort na hun 50-jarig
huwelijk. Sinds dat moment was het voor Dien
nooit meer ‘goed’, maar ‘gewoon’. Ook al was

het niet makkelijk, het lukte haar toch het
leven weer enigszins op te pakken. Dit deed
ze bijvoorbeeld door naar de sport op de Horst
te gaan en twee keer per week te wandelen
naar 't Zwaantje met vriendinnen. Niet voor
het wandelen, maar vooral voor de koffie met
een gebakje daarna.

In 2017 verhuisde ze van de Ketelstraat naar
de Kloostertuin, waar ze liefdevolle zorg
kreeg. Ook vanuit hier ging ze nog graag
mee uit eten met de familie of naar een
verjaardag. De laatste jaren verslechterde
haar gezondheid. Ondanks dat bleef ze
genieten van haar kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en iedereen die op bezoek
kwam. ze was dankbaar voor alle goede
zorgen en zei dit vaak.

Zeer bedroefd, maar met fijne herinneringen
aan haar leven, hebben we op 20 februari
afscheid moeten nemen.

Lieve mam, oma en grote oma, wij willen jou
bedanken voor alles.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen



