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Veel gelukkige jaren waren we samen, samen waren wij een.
Op de dag dat we afscheid gingen nemen van Nelly, heeft Nelly 
in de vroege ochtend Jaap opgehaald om weer samen te zijn.

Jij hield van gezelligheid en een goede pot bier. Met de carnaval, 
de vierdaagse of op een ander gezellig evenement was jij, met 
videocamera, te vinden. Het liefst in bezit van een goede pot 
bier en een lekkere vette hap erbij.

Maar ook lekker alleen op vakantie gaan naar Oostenrijk, 
vond jij heerlijk. Je kon daar genieten van de omgeving, de 
mensen, het lekkere eten, een lekker biertje en niet te vergeten, 
de goede muziek.

Je bleef deze activiteiten allemaal doen totdat daar, bij het 
filmen van de halfvastenoptocht in 2018, abrupt een einde 
aan werd gemaakt.

Gelukkig kon je jouw grootste passie, de sport wel behouden. Niet 
zo zeer de uitvoering daarvan, maar het bekijken en opnemen 
van zoveel mogelijk sportwedstrijden. In jouw sportstudio, 
die bestaat uit ten minste 5 televisies, opnameapparatuur, 
ontvangers en ontelbaar veel videobanden, is decennialang 
aan een archief gewerkt waar Beeld en Geluid in Hilversum 
jaloers op is.

In deze studio heb jij aardig wat uurtjes gesleten en iedereen 

was er welkom. Onder andere op dinsdag en woensdag, als 
er Champions League voetbal was, stond de deur bij jou/jullie 
altijd open. Samen werd er regelmatig met jou voetbal gekeken. 
Bij binnenkomst even snel bijkletsen met Nelly, om daarna zo 
snel mogelijk naar boven te gaan. “Je zou maar iets missen”.

In jouw kamer, die altijd de sfeer van een echte regiekamer 
ademde, stonden op verschillende schermen vrijwel alle 
groepswedstrijden aan. Nu zou je denken: ‘zo een kunst is dat 
niet, paar keer zappen en je bent er’. In de jaren negentig moest 
je hiervoor echter via de schotel, legale en illegale abonnementen 
op buitenlandse zenders, en op jouw vindingrijkheid rekenen. 
En die vindingrijkheid was groot. Enorm groot. Alle voetbal-en 
wielrenwedstrijden, groot of klein, in de diepste krochten van 
binnenlandse en buitenlandse kabel of schotel tv, jij wist ze te 
vinden en vast te leggen op videoband. Keurig en met extreme 
zorgvuldigheid werden deze dan in het archief bijgezet op zolder.

In de rust zorgde Nelly ervoor dat er ook aan de inwendige 
mens werd gedacht. Op een dienblad stonden dan de biertjes 
en frisjes klaar. De zakjes chips natuurlijk niet te vergeten.

Lieve Jaap, dat daarboven, waar jullie nu samen zijn, je maar net 
zo een kamertje hebt. Dat Nelly je in de rust van een spannende 
Feyenoord-Ajax een lekker biertje mag komen brengen, want 
dat verdien je!!!!

Hartelijk dank voor uw steun en belangstelling dit heeft ons 
goed gedaan.
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