
In dankbare herinnering aan 

HERMAN SILLESSEN 
Geboren op 11 februari 1930 te Groesbeek

Overleden op 28 december 2023 te Nijmegen

Achter de tranen,
schuilt een dankbaar hart.

De herinneringen aan jou als vader,
brengen lichtjes in het zwart. 

Ons pap werd geboren op 11 februari 1930 in 
Groesbeek. Hij woonde op de Stekkenberg en 
werd later Herman het Ollipitje genoemd. Het 
lukte hem ondanks de zware oorlogsjaren zich 
in zijn jeugd op te klimmen van schoenmaker, 
meewerkend voorman tot chef bij de Robin-
son Schoenfabriek. Pap had een topografisch 
geheugen, las veel boeken en was een fanatieke 
voetballer. Op 31 jarige leeftijd werd hij weduw-
naar met een dochter (Conny) van 10 maan-
den. Met doorzettingsvermogen is hij deze tijd 
te boven gekomen. Hij trouwde in 1962 met Bets  
Hopmans die hij kende van de Robinson. Zij kregen  
2 dochters Jacqueline en Esther. In augustus 
2022 waren ze 60 jaar getrouwd. 
Toen pap door omstandigheden al vroeg moest 
stoppen in de bouw heeft hij zich gericht op de 
vele vrijwilligerswerkzaamheden. 
Daarnaast had hij altijd een groentetuin en 
zorgde thuis voor zijn gezin als mam was 

werken. Hij hield van gezelligheid en er werd 
vaak gekaart of een ander spelletje gedaan. 
Ook heeft hij vele grote en kleine reizen gemaakt 
soms alleen met mam en soms met zijn gezin. 
Naast zijn werk voor de Dela heeft hij ook een bij-
drage geleverd aan de busreizen naar Kevelaar 
waar hij erg van genoot. Het katholieke geloof 
was voor hem belangrijk. 
Op 75-jarige leeftijd werd de diagnose dementie 
bij hem vastgesteld. Hier heeft hij het erg moei-
lijk mee gehad. Hij had immers bij zijn vader 
gezien wat dit betekende. Ondanks dat hij steeds 
bij beetjes inleverde bleef hij sociaal betrokken 
bij zijn gezin, bij de dagbesteding en bij familie 
en vrienden. Tot op hoge leeftijd genoten pap 
en mam nog van etentjes, feestjes, weekendjes 
weg en andere activiteiten. Dankzij de liefdevolle 
verzorging door mam heeft hij nog lang thuis 
kunnen wonen. 
De laatste maanden waren zwaar voor hem. 
Hij ging snel achteruit. Zijn wereld werd steeds 
kleiner en vaak lag hij op bed met pijn. Sterven 
deed hij niet ineens maar iedere keer een beetje.  
Donderdagavond 28 december ben je in alle 
rust van ons heengegaan. Je was bijzonder en 
toch heel gewoon, je was gewoon een bijzonder  
persoon. Pap, we zullen je heel erg missen! 

We danken iedereen hartelijk voor alle steun en 
medeleven.

Bets Sillessen-Hopmans
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


