
Altijd een doorzetter, een sterke vrouw.
Wat hadden wij respect voor jou.
Altijd voor iedereen klaargestaan,

in een niet altijd gemakkelijk bestaan.
Je wou geen hulp, altijd zelfstandig en in je kracht.

Maar dit ging toch boven jouw macht.
Je mag nu rusten, je leeft voort in onze harten.

Slaap zacht.

DOORTJE ROUW-GEURTS

echtgenote van
Chris Rouw

* Nijmegen, 24 november 1949
† Groesbeek, 21 januari 2024

Doortje was een liefdevolle, hartelijke en betrokken 
vrouw. De liefde voor Chris en Ingrid was groot. Hoewel 
zij geen gemakkelijke jeugd had op de Leppert waar ze 
opgroeide, stond zij positief in het leven en was er altijd 
voor iedereen.
Ze droeg het hart op de tong en was altijd eerlijk en 
oprecht.
Ze had gewoon een groot hart voor anderen, zo werkte 
ze 30 jaar als vrijwilligster op De Meent en stond thuis 
haar deur altijd gastvrij open.
Ze was ze als een tweede moeder voor Petra en Henny 
en een tweede oma voor Sonny en Kira.

Doortje genoot het liefst van de eenvoudige dingen in 
het leven. Ze stapte graag op de fiets om boodschappen 
te doen of koffie te gaan drinken bij Ton, Bets of Dina. 

Met de feestdagen of carnaval stond haar tafel altijd 
vol lekkere hapjes. 
Met haar gevoel voor humor had ze vaak de lachers 
op haar hand en haar Groesbeeks dialect was meer 
dan uitstekend. 
Ze schreef graag een kaartje of felicitatie in het 
Gruusbeks.

Haar huis aan de Stekkenberg waar ze vanaf haar 
trouwen woonde was haar veilige haven. Wanneer 
Chris en Ingrid op vakantie waren voelde zij zich 
daar helemaal op haar gemak. Doortje hield niet van 
weggaan ze volgde liever haar eigen vertrouwde routine, 
en er moest toch ook iemand voor Vlekkie zorgen.

Dat ze ongeneeslijk ziek bleek nadat Chris werd getroffen 
door Alzheimer was een schok. Doortje marchandeerde 
met haar tijd en wist zo toch nog een paar mooie 
maanden bij elkaar te sprokkelen. Het 50-jarig huwelijk 
was de kroon op het geluk.

Lieve Doortje, alle bijzondere herinneringen die jij 
achterlaat, blijven voor altijd in ons hart. We zullen je 
nooit vergeten.

We bedanken iedereen voor de hulp het,
medeleven en de aandacht.

Chris
 Ingrid
  Vlekkie


