Een bijzonder mens heeft ons verlaten
maar haar sterke geest blijft ons nabij.

MIENTJE MEUSSEN-WELLENS

weduwe van Ik heb gehuild, gelachen en gevochten.
Jan Meussen Ik lag in warme bermen en in gladde bochten.
Ik hief het glas, het viel in duizend scherven.
eerder weduwe van Ik wist de grijze hemel toch weer blauw te verven.
Kees van Dongen Ben blijven pogen, al verbrandden al mijn schepen.
Ik heb gebaald, gefaald en heb ‘m vaak geknepen.
Mook, 14 december 1935 Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten.
Groesbeek, 8 januari 2024 Maar als ik ga, dan zeg ik: ‘Dank u, ‘k heb genoten’.

Toon Hermans

Als familie bedanken we iedereen
voor de liefdevolle zorg, steun en vriendschap.

Familie wellens
Familie Meussen




