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Met respect hebben wij ons ma de laatste jaren 
meer en meer in zien leveren totdat haar lichaam 
uiteindelijk zei dat het genoeg was. Het was op 
pure wilskracht dat zij nog zo lang bij ons was. 
Het is goed nu.

Aan de rand van haar leven kijken we nu terug, 
we zien haar als jong meisje opgroeiend op 
de boerderij van haar ouders samen met haar 
jongere broer Jan. Een eenvoudige maar �jne 
jeugd. Helaas kreeg ons mam een ernstige vorm 
van epilepsie, het drukte een groot stempel op 
haar leven.

Martien Kersten was haar grote liefde, samen 
met hem trok ze naar Groesbeek waar ze het 
goed hadden. Mam werd moeder en was er 
altijd voor ons. Ze deed het huishouden, hielp 
ons pap op de boerderij, die hij overnam van 

zijn vader, maar was verder vanwege haar broze 
gezondheid minder actief.
Zo af en toe gingen we een dagje uit en iedere 
zondag naar opa in Lent.

Toen ze oma werd van Graciël, Quince, Kyan en 
Yentl was ze erg gelukkig.
Ondanks alle beperkingen was ons mam altijd een 
lieve en zorgzame echtgenote, moeder en oma.
De band met haar broer en de familie van ons 
pap was hecht en ook met de buren was er een 
�jn contact. Nadat ons pap overleed en duidelijk 
werd dat ons mam dement was, hebben wij veel 
steun van ze gehad.

De laatste verhuizing naar het Perron in de 
Kloostertuin heeft haar en ons goed gedaan. 
Ons mam vond het �jn en had het goed naar haar 
zin. Wij waren vooral dankbaar dat ze veilig was 
en een nieuw warm thuis vond daar, waarvoor 
heel veel dank.

Wij danken jullie voor de steun, hulp en alle 
blijken van medeleven. Fijn dat jullie er waren 
en zijn.
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