
Nooit vragend
Nooit klagend

Altijd alles voor zichzelf dragend
Was zij een steun voor velen

ANNIE BERNS-PETERS

echtgenote van Wim Berns

geboren te Bemmel 20-03-1943
overleden te Groesbeek 05-01-2024

Onze Annie is geboren op de Welvaartstraat (schiphol) 
in Bemmel als 3de dochter van een gezin van 4 dochters. 
Na school is ze gaan werken, thuis op de tuinderij en 
2x per week naar de markt in Arnhem met de tractor, 
samen met haar vader om groente, fruit en eieren te 
verkopen. Op 20 jarige leeftijd leerde ze Wim kennen, 
in Angeren tijdens Koninginnedag in de feesttent. 
Als Wim later op bezoek kwam, moest iedereen 
spruiten schoon maken, wat best gezellig was. Toen 
ze 24 was, ging ze in Bemmel op 15 november 1968 
trouwen, het was toen ijskoud. Dezelfde dag zijn ze 
gaan wonen op Kamervoort 36 in Angeren in het 
witte huis. Daar werden Wilfried en Angela geboren. 
Toen Annie’s moeder overleed, zijn ze teruggegaan 
naar het ouderlijk huis/bedrijf in Bemmel op de 
Welvaartstraat 2, waar ze samen een tuinderij runden 
waar voornamelijk paprika’s geteeld werden. Dat was 
haar lust en leven. Ze ging elke week op vrijdag met 
de fiets boodschappen doen met de kinderen. Haar 
hobby’s waren breien en zwemmen, wat later niet 

meer ging. Ook ging ze graag wandelen en fietsen en 
dan graag iemand tegenkomen om te kletsen. Na een 
paar tegenslagen moest helaas het bedrijf beëindigd 
worden en zijn ze verhuisd naar Angeren. Daar kreeg 
ze meer rust en ging ze, om bezig te blijven, poetsen 
bij enkele huishoudens. Daarnaast ging ze met enige 
regelmaat op de koffie bij de buurtjes. Toen kleinzoon 
Roel werd geboren, ging ze een paar dagen in de week 
op hem passen. Wilfried verhuisde naar Panningen, 
waar ze moeite mee had, omdat de kinderen ver weg 
woonden. Ze was een trotse en betrokken moeder en 
oma, die alles wilde weten en altijd voor ons klaar 
stond. Twee jaar geleden hebben ze de keuze moeten 
maken om een woning op maat te vinden en zijn 
ze naar Groesbeek verhuisd, kort bij Angela. Na een 
moeilijke start heeft ze toch haar draai gevonden in 
De Meent en genoot ze van de activiteiten die daar 
plaatsvonden. Ze kon genieten als we allemaal bij 
elkaar waren, ze hield ervan om voor iedereen te 
koken. We zullen haar koude schotel missen, wat ze 
met kerst nog gemaakt heeft. Als zij naar Vlodrop 
kwam, werden de honden ook niet vergeten. Ze wilde 
graag dat we de honden meenamen als we op bezoek 
kwamen, die werden dan ook verwend.

Wij danken U voor uw medeleven en belangstelling.
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