Altijd samen, nooit alleen,
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Ons pap is 78 jaar geworden, niet oud maar ook niet jong meer.
Twee jaar geleden namen wij afscheid van ons mam, ons pap was
gebroken want hij hield zielsveel van haar. Twee jaar heeft hij het
eerlijk geprobeerd maar hij vond het erg moeilijk om de draad weer
op te pakken en weer van het leven te kunnen genieten.

Zijn gezondheid ging langzaam achteruit, zijn conditie beperkte
hem in zijn dagelijks leven. Met spoed werd hij opgenomen in het
ziekenhuis. Pap herstelde moeizaam van een eerste operatie.
Uitzicht op een normaal leven in zijn eigen huisje leek ver weg
Zo wilde hij niet verder leven. Een nieuwe operatie zou hem wat
betere kwaliteit van leven kunnen geven. Ons pap ging met volste
vertrouwen de operatie in. Helaas is deze hem toch fataal geworden.
Ons pap had letterlijk een gebroken hart, we troosten ons met de
gedachte dat ze nu weer samen zijn.

Henk werd geboren in Groesbeek waar hij opgroeide in een liefdevol
gezin, de onderlinge band was groot. Hij ging naar school en zoals
velen uit die tijd al jong aan het werk. Nadat hij zijn militaire
dienstplicht had vervuld ging hij de bouw in waar hij zijn leven lang
hard heeft gewerkt. In februari 1966 trad hij in het huwelijk met
zijn grote liefde Willy.

Na een aantal jaren te hebben ingewoond op de Heumensebaan
bij de ouders van Henk, verhuisden ze naar de Korenbloemstraat.

Het gezin was inmiddels uitgebreid met de komst van llse en een
paar jaar later Leon. Na 20 jaar durfden Henk en Willy het aan om
hun eigen huis te bouwen op de Stekkenberg. Dit huis is samen met
de broer en zussen van Henk gebouwd. Trots en blij dat ze deze
stap hebben gemaakt.

Henk was een fijne vader die er altijd was voor zijn kinderen. Hoewel
hij vanwege zijn drukke werkzaamheden veel van huis was maakte
hij alle tijd voor ze.

Hij was dankbaar toen ze uitvlogen en thuiskwamen met fijne
partners. Jan en Tineke werden met open armen ontvangen, zijn
glansrol echter was die van opa. Sam en Woud waren meer dan
een verrijking van zijn leven. Hij heeft intens van ze genoten en was
de meest trotse opa.

Henk droeg zijn steentje niet alleen bij op de bouw, ook zijn inzet
voor anderen was groot, of het nou bij het bouwen van een huis
was, bij voetvalvereniging Germania of de Jeu de Boules club, de
Zonnebloem of als chauffeur van de zorgboerderij. Op Henk kon je
bouwen. Hij was een integer mens.

Henk was graag thuis in zijn vertrouwde omgeving en hij hield van
mensen om zich heen. Hij was geliefd bij velen. Hem los te moeten
laten doet enorm veel pijn.

Lieve pap, opa, samen zullen we proberen om de band die we hebben
vast te houden. Geef ons mam en oma een dikke knuffel.

Wij danken u hartelijk voor alle steun, hulp
en vriendschap. Fijn dat jullie er waren.

lise en Jan
Sam en Erik
Leon en Tineke
Woud en Emma



