
Dag lieve opa

Tyra

Siep

Dierbare herinnering aan

THEO VAN OPHUIZEN

Geboren te Millingen a/d Rijn
op 4 september 1945

Overleden te Middelaar op
15 december 2023

weduwnaar van
Leni van Ophuizen-Simons

partner van
Rieky Welles

Lieve Opa,
Bedankt dat je er altijd voor me was. Ik heb genoten 
van onze gekkigheid samen. Ik ga je heel erg missen. 
Liefs, Tyra
Dikke knuffel van Opie

Lieve Opa,
Bedankt voor alles wat we samen hebben 
meegemaakt. Ik zal je aanwezigheid en het samen 
zijn heel erg missen.
Liefs, Siep 

Waar Theo ook kwam, hij was zonder meer 
aanwezig. Hij schroomde de aandacht van het 
middelpunt niet. Hij hield er van om onder mensen 
te zijn. Hij was een stoere kerel met een gouden hart.

Samen met Leni zorgde hij liefdevol voor zijn gezin. 
Hij was een betrokken vader en een superopa.
Na Leni’s overlijden vond hij nieuw geluk met 
Rieky. Hun weekends waren altijd gezellig vol.

Theo had altijd wel wat te doen. Hij hield er niet 
van om stil te zitten. Zijn grootste passie was de 
vrachtwagen. Hij kende overal de weg.

We vertrouwen erop dat hij nu ook voor het laatst 
de weg vindt.
Wij bewaren hem voor altijd, liefdevol, in ons hart. 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid 
en voor al uw blijken van medeleven.

Miranda en Theo
Tyra
Siep en Vera
Rieky


