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Broeder Gervasius, onder ons Gerrit genoemd, werd op 19 maart 
1939 geboren in De Rips als jongste zoon in een liefdevol gezin. 
Omdat hij zich geroepen voelde tot het kloosterleven ging hij na 
de lagere school naar Huize St. Gerlach, het broederjuvenaat 
in Heer. Hierna ging hij naar het noviciaat in Helmond waar hij 
op 19 maart 1957 zijn eerste professie deed. Daarna heeft hij 
10 jaar gewerkt in huis en tuin van onze opleidingshuizen. Eerst 
in Bergen op Zoom, later in Helmond. In 1967 ging zijn wens in 
vervulling om naar Indonesië te gaan. Daar aangekomen leerde 
hij eerst de Javaanse taal. Na 4 maanden werd hij benoemd 
voor Baturaja en werkte daar in de tuin en leerde de mensen en 
hun gewoontes kennen. Dat ging hem goed af, alles groeide goed. 
Alleen jammer dat het stuk grond te dicht bij de rivier lag, 
want na hevige regenval overstroomde deze, zodat na enkele 
dagen alles wat hij had geplant of gezaaid verrot was. Enige 
tijd later kreeg hij een benoeming voor Tanjung Sakti bij pater 
Jan van Kampen, een bergstreek met vruchtbare grond. Daar 
had hij het naar zijn zin maar jammer genoeg werd ‘s nachts 
vaak alles uit de tuin gestolen. Maar vol goede moed bleef hij 
dienstbaar. Zo hielp hij de oud-strijders en veteranen, die als 
dank een stuk grond van de regering hadden gekregen, om daar 
hun bestaan op te bouwen in het dorp Sukakaria. Maar het 
waren geen boeren in hart en nieren, bovendien kregen ze nog 
altijd een klein pensioentje, wat te weinig was om van te leven.

Na 9 jaar in Sukakaria geweest te zijn ging hij naar Propan, 
vlak bij Kotabumi waar pater Dirk Borst pastoor was. Deze 
gaf hem de raad om meer zijn aandacht te richten op het 
geven van catechese aan kinderen en volwassenen. Er was daar 
een schooltje met 136 kinderen en slechts 4 leerkrachten. 
De parochie was verder onderverdeeld in kringen en iedere 
middag bezocht Gerrit een andere kring. Hier kwamen de 
mensen samen om uit het evangelie te lezen en gaf hij uitleg. 
Verzorgde verder woord en communievieringen, knapte met 
een paar timmerlieden het kerkje in Propan op en hing de klok 
die geschonken was door het Juvenaat in Bergen op Zoom in 

de klokkentoren. Hier leefde hij zeer primitief in een klein 
kamertje dat bedoeld was als bijsacristie van het kerkje. Zijn 
eten kreeg hij van verschillende families.

Meestal verplaatste hij zich met een motor om al die 15 kringen 
(dorpjes) te bezoeken. Verder heeft hij met behulp van zeer 
veel vrijgevige mensen vele kapelletjes kunnen opknappen, 
maar ondervond daarbij wel eens tegenstand van islamitische 
voorgangers en notabelen. Hoe hij altijd aan het geld kwam is 
en blijft een raadsel. Maar het verhaal gaat dat hij eens een 
grote som geld heeft gekregen van een rijke Chinees. Van al 
dat geld heeft hij vele kerkjes opgeknapt en een mooie kerk 
gebouwd. Het waren Gerrit zijn mooiste jaren waar hij volop 
van genoten heeft. In feite vervulde hij een volledig taak als 
pastoor. 

Het viel hem dan ook zwaar toen hij in 2014 om gezondheids-
redenen terug moest keren naar Nederland. Hij ging wonen in 
Asten, dicht bij zijn familie in De Rips, want hij hield erg veel 
van hen. Na een ziekenhuisopname verhuisde hij in 2019 naar 
St. Jozefklooster in Nijmegen, waar meerdere jaargenoten 
van hem woonden. Ook hier wist hij zich snel aan te passen 
en was dikwijls in de tuin te vinden. Hij hield van het buiten 
zijn. De laatste jaren woonde hij in Huize Rosa waar hij op 
8 december 2023 op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis 
van de H. Maagd Maria rustig en vredig is ingeslapen.

Gerrit wij danken jou voor je toewijding, je inzet in het vele 
werk die jij in jouw leven gedaan hebt, en wij geven je nu uit 
handen in het gelovig vertrouwen dat je nu thuis bent bij Hem, 
in wie jij heel je hoop gesteld hebt.

Op donderdag 14 december 2023 hebben wij afscheid genomen 
van Broeder Gerrit Braks in een plechtige Eucharistieviering in 
de Dominicuskapel van Huize Rosa en hem op de begraafplaats 
Jonkerbos begraven.

Zijn broer en zus, zwager en schoonzussen, neven en nichten, 
familieleden, vrienden, medebroeders, medebewoners en ver-
zorgenden danken u hartelijk voor uw medeleven en belang-
stelling.


