
In dankbare herinnering aan

NEL VAN DE POLL - DE HAAN
Petronella Maria

weduwe van
Ruth van de Poll

Geboren op 1 januari 1928 te Groesbeek/Heiland. 
Gehuwd te Groesbeek op 25 september 1954.
Na een kort ziekbed overleden in De Kloostertuin, 
13 december 2023, in maart dit jaar voorzien van 
het Sacrament van de Zieken zalving.

Mam is opgegroeid op het Heiland als derde van 
twaalf kinderen en genoot van een onbezorgde jeugd 
tot de heftige oorlogsjaren.
Mam leerde pap in 1949 kennen. Uit hun liefde zijn 
de kinderen, Stef, Ria, Theo, Petra en Rudi geboren. 

Onze familieband was intens. De deur stond altijd 
open bij onze ouders. Zondagse soep mocht je niet 
missen. Hoe meer visite hoe beter. De familie-uitjes 
waren talrijk en pap en mam genoten hiervan. Trots 
en zorgzaam waren ze op de kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 

Pap was timmerman en mam zorgde voor het 
gezin en dat deed ze met heel veel zorg. Mam was 
de spil en regelde het reilen en zeilen binnen het 
gezin. Als coupeuse heeft mam vele uurtjes achter 

de naaimachine kleding gemaakt voor ons als gezin 
maar ook voor anderen. 

Pap was een zachtmoedig gevoelsmens maar kon 
moeilijk over zijn gevoelens praten. Mam hield van 
gezelschap en zat vaak op de praatstoel met een 
oprechte interesse in de ander. Eigen regie en wil maar 
zeker met de beste bedoeling. Mam had een feilloos 
geheugen en kon gebeurtenissen, familiebanden en 
andere zaken zo ophalen. Mocht er discussie ontstaan 
of het wel of niet klopte, ze had het vaak bij het rechte 
eind. 

Het grote verdriet voor pap en mam was het overlijden 
van hun dochter Ria in 2011. Zij haalden veel steun 
uit het geloof. Het kaarsje brandde altijd bij de foto 
van Ria en pap. De laatste dagen heeft mam samen 
met ons als kinderen gebeden en dit waren bijzondere 
momenten. Toch was loslaten voor mam moeilijk. 
Wij hebben ook nu als familie, net als toen, hand 
in hand, de kring gesloten. Pap, mam en Ria zijn en 
blijven altijd bij ons, in ons hart en in herinnering.

Mam heeft 95 jaar mogen worden. Het is goed zo.
In de woorden van ons mam: ‘Heel veul bedankt’.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw medeleven. 
Het heeft ons goed gedaan.

Fam. van de Poll - de Haan
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen


