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Guus groeide op met zes zussen van wie zij de 5de was. 
Haar jeugd speelde zich af op de Biesselt, de plek die haar 
altijd dierbaar is gebleven.
Guus was een vrolijk kind dat erg van buitenspelen hield. 
Met haar zussen en vriendinnen had zij altijd veel plezier. 
Ze was een echte dierenvriend en stapel met haar hondje 
Tippie die altijd bij haar was. 

Ze ging al jong uitwerken bij de nonnen op Bethanië in 
de Molenhoek, ze wist van aanpakken en was ook zeer 
geliefd. Daarnaast hielp ze haar vader met het rondbrengen 
van De Gelderlander. Tijdens die rondes maakte ze kennis 
met Frans op wie ze al snel verliefd werd. Na een mooie 
verkeringsperiode trad het jonge paar in februari 1977 in 
het huwelijk. Met Frans heeft ze veertig jaar lief en leed 
gedeeld. Samen kregen ze Audrey, Frank en Stephan van 
wie ze zielsveel hield.

Guus had een groot hart en was er altijd voor haar kinderen. 
Zorgzaam en vol liefde bracht zij ze samen met Frans groot. 
Als gezin genoten ze van de uitstapjes die er gemaakt 
werden, van de feestdagen en de verjaardagen. Gezelligheid 
was voor Guus heel belangrijk. Net als de familie met wie zij 

altijd een goede band heeft onderhouden en haar kleinzoon 
Yoeri waar zij zo trots op was.

Tot voor drie jaar geleden bezorgde zij nog steeds De 
Gelderlander, Guus stond dan ook bekend als een sterke en 
krachtige vrouw die altijd hard heeft gewerkt want in haar 
vrije uurtjes had ze ook nog eens regelmatig een werkhuisje.

Guus was altijd tevreden met de kleine dingen in het leven. 
De honden waar ze zo graag mee buiten liep, de soaps 
op televisie, truien breien en een beetje tuinieren waren 
de dingen waarmee zij zich bezighield.
Ze kon ook lekker koken, vooral haar stamppotten en chili 
con carne en macaroni waren heerlijk.

De grootste tegenslag in haar leven was het overlijden 
van Frans. Toen hij in 2017 overleed was dat erg moeilijk 
voor haar. Daarna begon ze zelf ook nog eens te sukkelen. 
Ze werd ernstig ziek, werd beter maar helaas kwam de 
ziekte een aantal maanden geleden terug. Dat was het 
begin van het einde. Op dinsdag 31 oktober heeft zij haar 
leven heel rustig losgelaten.
Hoewel wij heel verdrietig zijn weten we dat het goed is nu.

Dag lieve mama, wij zullen je nooit vergeten.

Bij deze willen we de mensen van thuiszorg Pantein heel 
hartelijk danken voor de liefdevolle zorg. Dank ook aan alle 
anderen voor de steun, warmte en medeleven.
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