
Een bijzondere vouw heeft ons verlaten,
maar haar sterke geest blijft bij ons.
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Mijn vrouw, moeder en schoonmoeder,

Zij bezat een groot doorzettingsvermogen.
Wat heeft zij gevochten, om langer bij ons te blijven.
We bewonderen haar, dat zij zo graag verder wilde 
en we zijn trots dat zij het lot in eigen hand nam toen 
het niet meer ging.

Annie werd geboren bij liefdevolle ouders en groeide op 
samen met haar zussen Adrie, Bep en José met wie zij 
tot op het eind een hechte band had.
Zij was een bescheiden meisje dat soms wel wat 
aanmoediging kon gebruiken. 
Ze volgde een opleiding tot kinderverzorgster, een vak 
dat haar op het lijf geschreven leek. Met haar grote 
hart won zij ieder kind voor zich.

Ze trouwde in 1975 met haar grote liefde Peter Beisiegel. 
Het was een mooie relatie waarin liefde, zorgzaamheid 
en wederzijds respect hand in hand gingen. Eén dochter 
werd er uit hun liefde geboren, Sascha, zij maakte van 
Annie een echte oermoeder. 

Ze was er altijd voor haar en bood haar samen met 
Peter een warm en veilig thuis.
Dankbaar sloot ze later Kenneth in haar hart als eigen, 
ze was blij met het geluk van haar enige kind.

Annie was altijd bijzonder sociaal en gastvrij, ze genoot 
van mensen om zich heen.
Ze bezat de gave goed te kunnen luisteren, oordeelde 
niet en stond klaar als je haar nodig had. We herinneren 
ons de vele verjaardagen, feestdagen, vakanties en 
uitstapjes. Als echte Bourgondiër hield ze van lekker 
eten en, hoewel ze prima kookte, sloeg ze een etentje 
buiten de deur ook niet af.

Met velen onderhield Annie contact, maar haar familie 
was haar toch het dierbaarst.
Toen haar lichaam meer en meer op raakte, waren zij 
haar steun en toeverlaat.
Iets waar ze bijzonder dankbaar om was.
In het ziekenhuis had Annie, in haar laatste uren, 
voor iedereen, die afscheid nam, nog een persoonlijk 
woord. Het waren intense dagen, met een liefdevol en 
warm afscheid. 

Dankbaar zijn wij voor alle helpende en zorgende 
handen rondom Annie.
Dankbaar ook voor alle kaartjes, bloemen, telefoontjes 
en uw aanwezigheid bij haar afscheid.
Het doet goed dit verdriet samen te delen.

Peter
Sascha en Kenneth


