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Lieve Jan, papa,

Jij keek terug op een fijne warme jeugd samen met je broers 
en zussen bij liefdevolle ouders. De banden binnen het gezin 
waren hecht, voor jou heel erg fijn.
Jij bent de eerste van hun die is overleden.

Nog jong werd je verliefd op Annie, mama. Prille liefde 
werd trouwe, zorgzame liefde die alles verdroeg. Lief en 
leed samen gedeeld. Samen gebouwd aan een toekomst 
voor Ramon en Jaimy, je kostbaarste bezit.

Wat hebben we mooie momenten samen gehad als 
gezin. Bijvoorbeeld de vakanties in Spanje, kijken naar 
de straatartiesten, die prachtige kunstwerken maakten 
met graffiti. Of de panfluit muziek, waar jij uren naar 
kon luisteren.

Wat heb je genoten van je werk bij Dekkerswald, je was 
kundig, dacht altijd in oplossingen en dat maakte je geliefd. 
Ook thuis was je handig, wat je ogen zagen maakten je 
handen. Hoe heerlijk vond je het om samen te klussen in het 
huis van Jaimy en Roy. Je stond altijd klaar voor iedereen.

Wat heb je genoten van de vele hobby’s die je had, de 
vogels in de volière bijvoorbeeld of het wandelen in het bos. 
Je hield van fietsen, muziek en nog zoveel andere dingen.
Hoe fijn vond je het om samen met Ramon te gaan vissen 
en klussen. Samen projectjes rond het huis maken. Ramon 
is ook trots op jou om alles wat hij van jou heeft geleerd, 
hij zal je hier ook altijd dankbaar voor zijn.

Wat heb je de afgelopen jaren toch veel mee moeten maken 
en moeten knokken voor je leven. Jij ziek, mama ziek, daarna 
weer jij, een rollercoaster die niet van stoppen wilde weten.
We zijn trots op jou, dat jij dit allemaal hebt doorstaan. 
Maar wat is het ook een strijd met jezelf geweest, om elke 
keer weer te moeten inleveren en niet te kunnen zoals jij 
wilde. Helaas heb je na 3x vechten de strijd verloren.

Wat was je trots, vanaf het eerste moment toen je op 
Vaderdag hoorde, van Jaimy en Roy dat je opa mocht 
worden. Iedereen mocht het weten. Wat voelt het oneerlijk 
en doet het pijn, dat jij niet hebt mogen genieten hiervan 
en dat je haar nooit mag zien, vasthouden of knuffelen, 
maar weet dat je altijd door zult leven in haar.

Lieve Jan, papa,
We gaan onze momenten samen missen.

Dankbaar zijn wij voor alle helpende en zorgende handen 
rondom Jan en ons gezin, vooral van familie, wijkverpleging 
noord 1 en huisarts.
Dankbaar ook voor jullie warme steun, liefde en vriendschap.

Annie
Ramon
Jaimy en Roy, 


