In dankbare en liefdevolle herinnering aan

WIL GERRITS

* Groesbeek, 22 februari 1952
T Nijmegen, 28 oktober 2023

Wil was enig kind van Jan Gerrits en Jacoba Janssen en groeide op op de
Bremstraat. Daar had hij het fijn en was zorgeloos onder de liefdevolle
zorg van zijn vader en moeder. Nadat hij voor timmerman had geleerd
werd zijn eerste baan opperman bij Groning tegelzettersbedrijf uit
de Hoflaan. Na een korte periode daar ging hij werken bij de Zoma
waar hij uiteindelijk tot aan zijn pensioen bleef. Hij was een trouwe
werknemer die nooit een dag verzuimde en zonder mokken altijd aan
de stansmachine stond.

Met een fijne groep collega’s waar Wil zich bij op zijn gemak voelde
heeft hij de Zoma uiteindelijk tot de laatste dag in zijn hart gedragen.
Tot aan zijn pensioen verzorgde zijn moeder trouw elke ochtend zijn
brood en bij thuiskomst werd er ook zijn avondeten netjes opgediend.
Wil had ook een fijne vriendschap met de carnavalsvereniging
De Schupers waar hij ook deel van uitmaakte. De vele prijzen die
door hun gewonnen werden hadden ze niet per se te danken aan de
handigheid van wil, maar hij was er heel graag bij en genoot ook
van de fijne kameraadschap. Wil was een mens van simpel en gewoon
en hij hoefde niet zo op de voorgrond te staan. Hij genoot ervan als
mensen het goed hadden, hield niet van oneerlijkheid en was een zeer
dankbaar persoon. Naast zijn werk had wil 1 grote liefde waarvoor
hij door het vuur ging. Dat was voetbalvereniging De Treffers, die hij
tot zijn laatste momenten nog fanatiek volgde.

Na een bescheiden voetbalcarriere met ook nog een kampioenschap
richtte Wil zich volledig op leiderschappen bij verschillende teams en
was hij ook jarenlang grensrechter.

Zijn hoogtepunt was het kampioenschap met de A1 van De Treffers
in 1995. 0ok was hij een trouwe volger van het eerste elftal en had
hij een stoeltje op de hoofdtribune. Zijn vrijwilligerswerk verplaatste
zich naarmate hij ouder werd naar taken langs het veld op de
accommodatie. Zo was hij zo trots als een pauw toen hij op een gegeven

moment de sleutel van de poort overhandigd kreeg. De laatste jaren
had hij met andere zeer gewaardeerde vrijwilligers de zeggenschap
en verantwoording over de kleedruimtes op zaterdag. Hij was daar
dan van 's morgens tot 's avonds laat te vinden waarna hij op
wedstrijddagen van het eerste nog even de kantine in ging om een
frisje te nuttigen en dan voldaan naar huis ging. Ondanks dat hij de
laatste jaren steeds moeilijker ter been was bleef hij het vrijwilligerswerk
trouw tot aan het laatste moment. De maandag groep waar hij zich
heel erg bij op zijn gemak voelde was een heel belangrijk onderdeel
voor Wil waar hij met veel plezier deel van uit maakte. Toen hij
plotseling aangaf dat hij daar mee stopte was het voor zijn omgeving
een signaal dat er iets niet in de haak met hem was. Nadat hij door
gezondheidsproblemen stopte met alle werkzaamheden bij De Treffers
in mei, ging het helaas snel bergafwaarts met hem. Hij kwam begin
augustus in het ziekenhuis terecht na extreem gewichtsverlies en is
met een tussenstop op Dekkerswald uiteindelijk weer in het ziekenhuis
beland om daar te blijven tot zijn overlijden. Wil zei al vanaf de eerste
problemen dat hij het niet vertrouwde en onderging die hele periode
gelaten en dapper, waarbij hij aangaf dat hij niet bang was voor
de dood en elke keer tegen ons zei: “Het is niet anders en wa mok
dur oan doen..."” Hij had veel steun aan oom Remie van Loon en zijn
petekind John van Loon die hem vanaf dat moment constant bijgestaan
hebben en niet meer van zijn zijde zijn geweken totdat het telefoontje
kwam van het ziekenhuis dat hij vredig in zijn slaap was overleden.

Wil, je was een lieve peetoom en fijne neef, kameraad, zoon en collega
die nooit een onvertogen woord zei en iedereen altijd met het meest
mogelijke respect behandeld heeft.

Het ga je goed en namens iedereen bedankt dat we je hebben mogen
meemaken.

A Dieu, dat betekent - tot bij God.

Bedankt voor uw belangstelling en steun. Dit doet goed.
John

Remie
neven en nichten



