Dierbare herinnering aan mijn lieve vrouw, ons mam,
schoonmoeder en oma

Dien Wijers-Jochems

echtgenote van
Jan Wijers

Geboren te Groesbeek op 31 juli 1957 en daar, thuis,
overleden op 14 november 2023.

Dien was een echte “Gruusbekse” die zich helemaal thuis
voelde op de Stekkenberg. Dien was ook het liefste thuis. Ze
vond het fijn om haar gezin om zich heen te hebben. Het is
altijd het centrale punt in haar leven geweest.

Samen met Jan, met wie ze in 1974 trouwde, zorgde Dien
er voor dat het hun beide kinderen aan niets ontbrak. Ook
als oma was ze een en al liefdevolle nabijheid. Dien was een
oma uit duizenden!

Dien was altijd tevreden met wat het leven bracht. Geluk zat
voor haar in de kleinste dingen.

Helaas werd, na een val, zes jaar geleden het leven helemaal
anders. Haar wereld werd noodgedwongen klein waarbij

Dien mocht rekenen op alle hulp van jan en het fijne
gezelschap van Kazan.

Dien wist zich te vermaken met lezen, spelletjes op de
computer en de televisie. Samen met Jan voor de buis was
telkens weer een geluksmoment.

In de loop van de tijd leverde Dien steeds meer aan kracht
in. Ondanks de lieve nabijheid van haar gezin, vervaagde
voor haar de zin van het leven. Ze was te moe geworden om
nog langer door te gaan.

Dien is zacht uit ons midden vertrokken, maar haar plaats
in ons midden, blijft voor altijd bewaard. Ze is en blijft
liefdevol deel van wie wij zijn.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij haar afscheid en
voor al uw blijken van medeleven.
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