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Lieve mama, geboren op de boerderij in Aarle-Rixtel groeide je op als 
oudste van een gezin van 5 kinderen. Jouw leven stond in het teken 
van werken, zorgen en dragen. Praten over je eigen gevoelens vond 
je niet zo makkelijk. De dood van jouw jongste broer Bertje was daar 
wellicht het begin van. Hij verdronk in oorlogstijd. Jij was toen 14 jaar. 
Je voelde de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de boerderij en 
het huishouden omdat opa en oma door het intense verdriet er niet 
toe in staat waren. Je had het daar vaak over.

In Aarle heb je elke deur wel gehad, voor een collecte of iets 
dergelijks op kerkelijk of maatschappelijk gebied. Je zei weleens 
dat je maatschappelijk werkster had kunnen zijn, als je maar door 
had mogen leren. Je voelde je ook verbonden met de zusters in het 
klooster. Als je papa niet had leren kennen was je misschien wel zuster 
geworden. Het geloof is voor jou altijd een grote krachtbron geweest. 
“Als ik mijn geloof niet had…”

Toen je papa leerde kennen was verkering en een huwelijk niet 
vanzelfsprekend. Oma vond dat “Het menneke van de Duitse grens, 
maar mooi daar moest blijven”. Liefde laat zich niet tegenhouden, 
dus werd er getrouwd en kwam je naar Groesbeek. Inwonen bij 
schoonouders was voor jou een enorme uitdaging. Daar heb je lang 
mee geworsteld. Jullie kregen 5 kinderen, het boerenbedrijf werd 
uitgebreid en het was hard werken in en om het huis, met dagelijks 
de eierklanten aan huis, de grote schoonmaak en het inmaken van 
alles wat uit eigen tuin kwam. Toen kreeg papa vernauwing in hart 
en bloedvaten. De toekomst werd zorgelijk. “Ga maar saneren, het 
wordt niets meer met uw man”, werd gezegd. Ziekenhuis in en uit. 
De ene bedrijfshulp na de andere. Kleine kinderen, drukke boerderij.

Toen overleed plotseling jouw lieve moeder door een verkeersongeval. 
Van de huisarts kreeg je pillen om je groot te houden. Want jouw 

man Willy moest gespaard blijven. In een roes heb je die moeilijke 
en zorgelijke tijd doorstaan. 15 jaar later, op 8 oktober 1987, stierf 
papa ook plotseling.

Toch pakte je vrij snel de draad weer op. Fietsen, schilderen, sporten 
bij Gemmy, kaarten, rummikubben, op vakantie met Mieke (zelfs 
naar Canada en Israël), je vriendschap met Truus, vrijwilligerswerk 
voor kerk en samenleving, mensen bezoeken, zingen in het koor 
en bovenal op de kleinkinderen passen. De kiendjes gaven je weer 
levensvreugde. Jouw betrokkenheid bij het wel en wee van jouw 
kinderen en kleinkinderen was groot. In ons gezin vond je het heel 
belangrijk dat we samen goed met elkaar zijn.

Nog 36 jaar heb je zonder papa aan de Lage Horst gewoond waarvan 
een groot gedeelte Gemmy bij je woonde. Zonder haar goede zorg 
had je daar de laatste jaren niet meer kunnen wonen. Die veiligheid 
gaf jou rust en vertrouwen op je eigen plekje te kunnen blijven. Waar 
je zo genoot van kleine dingen, van het uitzicht op het weiland, de 
bloemen, en speciaal die vanuit de tuin van Marco en Eric en de 
regelmatige bezoekjes van ons allemaal. 

Het ziek zijn van je zoon Wim, was een grote zorg voor je. Je hebt veel, 
voor hem en ons allemaal, gebeden. Jouw rotsvaste geloof was jouw 
kracht. Dat maakte ook dat je het overlijden van Wim kon dragen. 
In stilte en gebed stond je in verbinding met Wim en papa. Daar 
praatte je niet veel over maar wij wisten en zagen dat.

Jouw ziekte heb je ook gedragen tot het laatste toe. Je bleef vasthouden 
aan het leven en wilde het niet opgeven. We zagen hoe moeizaam 
de laatste weken voor je waren. Gesterkt door het Heilig Oliesel en 
omringd door kinderen en kleinkinderen, hebben we ieder op ons eigen 
wijze afscheid van je kunnen nemen. In liefde en grote dankbaarheid 
laten wij jou nu los. Jij wordt opgenomen in het grote mysterie, waar 
voor jou iets nieuws gaat beginnen. Jij zult over ons blijven waken. 
Jij blijft voor altijd in ons hart.

Dag lieve mama. Adieu, tot bij God.

Uw betrokkenheid bij het leven en overlijden van ons mam en oma 
heeft ons goed gedaan.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen


