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We willen iedereen enorm bedanken voor 
de vele kaarten, bloemen, appjes, eten en 
bezoekjes.
Het was erg fijn om dat te mogen ontvangen!

Piet
Danny en Eefje
 Niek, Daan
Gitte en Gertjan
 Tycho, Melvin

Vijf weken geleden kregen we het verschrikkelijke 
nieuws te horen: mijn Riky, ons mam en oma 
was ziek. En er was niet meer zoveel wat er voor 
haar gedaan kon worden. 

Riky kwam al vrij snel tot een besluit: “Het is 
goed zo. Ik wil geen onderzoeken meer, ik wil 
nog zoveel mogelijk genieten van de tijd die ik 
nog heb”, zei ze. “Nog mooi fietsen met pap, 
het is zo’n mooi weer”.

Ze hebben nog drie fietstochtjes mogen beleven 
en toen kwamen de eerste kwaaltjes al. Tijdens 
het eerste fietstochtje was het stil: ieder in 
eigen gedachten en met hun eigen verdriet. 
Tijdens een boterham in de pauze, keken ze 
elkaar aan, kwamen de tranen en de emoties, 
gevolgd dooreen knuffel en daarna volgden de 
gesprekken van alledag. 

Riky was een persoon die erg kon genieten van 
de kleine dingen. En al ging fietsen niet meer, 
ze was een tevreden mens die zich meer druk 
maakte over hoe haar naasten zich voelden 
dan zich zorgen te maken over zichzelf. In haar 
laatste week klopte ze Piet op de knie en keek 
ze hem intens aan en haar woorden waren  
“Piet, we hebben het heel goed gehad”…


