
OM NIET TE VERGETEN 

…waarom ik het zo gedaan heb.

In veel parochies gaat de aandacht naar de
theologie, de beschouwingen over 
God en de hemel.

Maar waar het eigenlijk over gaat,
is het leven,
hier en nu.

Natuurlijk met aandacht voor al het
Goddelijke.
Soms mag het daar gerust over gaan,
het hoeft niet vermeden te worden,
maar je moet het ook niet overdrijven.

Gewoon dat ik wist
dat als ik met Pasen of met Pinksteren
een tekst schreef,
dat het belangrijke zit
in juist de gewone dingen van het leven.

Toon van Dijk
Nederweert, 13 april 1934 - Mook, 14 augustus 2023

Het is goed zo.


