
MIENTJE VAN BEBBER

Geboren op 27 december 1931 te Groesbeek
Overleden op 5 juli 2023 te Groesbeek

Mientje werd geboren in een onstuimige tijd, in 1929 
was er de beurscrash en later de oorlog en evacuatie.

Haar ouders waren pioniers, ze regelden een 
ploeg Groesbeekse arbeiders om te werken aan 
de afsluitdijk. Vader was voorman en moeder 
pensionhoudster. Er waren al twee broers Henk 
en Wim, later volgden nog twee zusjes waarvan 
Dineke voortijdig overleed door gebrekkige 
gezondheidszorg. 

Haar ouders waren niet alleen pioniers het waren 
ook ondernemers. Ze kochten een huis en vestigden 
daar hun bedrijf in een handel in groeten en fruit. 
Later begonnen de broers daar een autohandel. 
Er was altijd wat te doen.

Mientje werd al snel van school gehaald om in de 
winkel te werken. Haar doofheid leek haar geen 
parten te spelen. Maar toen vader en moeder met 
pensioen gingen moest ze tot haar verdriet ander 
werk zoeken dat ze vond in Joachim en Anna. Onder 
een baas werken was niets voor haar. Er waren 
regelmatig con�icten die uiteindelijk toch weer 
opgelost werden. 

Wie Mientje kent weet dat ze zo af en toe haar 
streken had maar dat je haar die uiteindelijk toch 
weer vergeeft. Je kan niet lang boos op haar blijven.

Mientje wilde zoveel mogelijk een eigen leven lijden 
zonder bemoeienis van anderen. Ze zocht haar 
vertier daarom vooral in de stad. In de Bieb had 
ze een vaste plek. Eventuele aanbidders werden 
wel gezocht maar allemaal afgewezen. Toen Betty 
ging studeren in Nijmegen was zij haar vaste gast. 
Als Mientje iets niet verstond kon Betty het voor 
haar vertalen. 

Ze heeft het lang volgehouden dat op stap gaan, maar 
uiteindelijk ging haar leeftijd haar parten spelen en 
moest ze, tegen haar zin, opgenomen worden in de 
Kloostertuin. Na een periode van wennen aan elkaar 
heeft ze daar kunnen genieten van de warme zorg 
die haar tot het einde geboden is. 

Mientje kon het leven maar moeilijk loslaten, ze is 
van ouderdom gestorven, in het bijzijn van haar 
naasten blies ze haar laatste adem uit.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en steun bij 
het afscheid van Mientje.
Dit doet ons goed.

   Familie


