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Een bezige bij, dat was Annie. Als ze kon poetsen en
zorgen was ze het meest in haar element. Werken in de
tuin en moestuin was haar lust en haar leven.

Maar Annie was van veel meer markten thuis. Ze was
heel handig met naald en draad en voor een schilder- of
behangklus in huis draaide ze haar hand niet om.

Vele jaren heeft ze zich samen met haar grote liefde
Hend zeer verdienstelijk ingezet voor Fanfare vereniging
“lubilate Deo”. In het beetje vrije tijd dat ze zichzelf
gunde maakte ze graag fietstochtjes in de omgeving.
Hend, met wie ze bijna zevenenzestig jaar een echtpaar
had gevormd. Ze kregen twee kinderen: zoon Henk en
dochter wilma.

De gezinsvakanties stonden vroeger in het teken van
verblijf in hun zo geliefde Oostenrijk. Later, toen er ook
kleinkinderen kwamen, zijn er vele mooie herinneringen
gemaakt tijdens de vakanties met de hele familie in de
provincie Zeeland.

Een mooi en fijn leven dat haar glans verloor toen
hun dochter wilma op 23 november 2014 overleed als
gevolg van ziekte. Het leven zoals het nooit kan zijn

Waar levens eindigen begint ook weer leven: achter-
kleinkinderen werden geboren.

Inmiddels was dementie het leven van Hend binnen-
geslopen.

Het was Annie die de zorg voor haar man op zich nam
maar steeds vaker een beroep moest doen op haar zoon
Henk en schoondochter Netty omdat de zorgvraag ook
voor haar te zwaar werd. Hend verhuisde naar een
zorginstelling waar hij op 30 december 2021 overleed.
Opnieuw een enorm verlies dat een grote weerslag
had op Annie's mentale en fysieke welzijn. Haar
gezondheid liet steeds meer te wensen over evenals
haar levenslust.

Met name Netty, gesteund door Henk en hun dochters
Suzanne en Inge, zorgde voor haar schoonmoeder want
externe hulp wilde Annie niet. Daarnaast hebben haar
naaste buren heel veel voor Annie gedaan en haar
bijgestaan.

Totdat ze 24/7 zorg nodig had en iedereen wist dat
het einde zou naderen. Annie ging naar een hospice
waar zij, enkele weken na de geboorte van haar
jongste achterkleinkind, vorige week vrijdag zachtjes is
heengegaan.

Het leven doorgegeven.

Nu weer samen met Wilma en Hend. Het is goed zo.

Hartelijk dank voor uw medeleven en steun die wij
hebben mogen ontvangen na het overlijden van Annie.
Dit doet ons goed.
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