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Voor Annie draaide het leven om zorg en liefdevolle aandacht voor 
elkaar.
Ondanks de slechte start in haar leven was zij een sterke en krachtige 
vrouw die er altijd was voor haar gezin. Haar leven speelde zich af 
in Groesbeek waar zij na haar huwelijk met Jo naar toe verhuisde. 
Ze woonden in bij een zus van Jo maar kregen al snel een bovenwoning. 
Na de komst van Marcel betrok het jonge gezin een huis aan de 
Goudenregenstraat waar zij mooie tijden hebben gekend.

Jo was de stuwende kracht binnen het gezin, Annie volgde. Samen 
met hem werkte zij hard zodat ze nooit wat tekortkwamen. Ze waren 
lid van carnavalsvereniging De Bruukse Narren waar ze samen met 
de vrouwen, van de mannen van de raad van elf, kostuums naaide. 
Van Fanfare Jubilate Deo ontving zij een onderscheiding vanwege haar 
enorme inzet. Heel wat uurtjes bracht zij in het Verenigingsgebouw 
door met schoonmaken en de bardiensten. Het was een gezellige tijd 
met vele vrienden.

Wie Annie gekend heeft weet dat haar leven altijd draaide om Marcel, 
haar bezorgdheid om hem was overweldigend. Toen hij uitvloog en 
gelukkig werd met Gerdie was dat wel even slikken. Millingen aan de 
Rijn was ook best wel ver. De geboorte van haar kleinkinderen Roby 
en Jarno waren een hoogtepunt. Van bezorgde moeder werd zij een 
bijzonder trotse en bezorgde oma.

Annie was een tevreden mens die genoot van eenvoudige dingen.
Een bezoekje van deze of gene, puzzelen of rummikuppen, fietsen of 
wandelen met Jo toen hij nog leefde, koffiedrinken met de buurvouw 
en samen naar de kerk.

Na het overlijden van Jo pakte ze de draad snel weer op. Het ouder 
worden viel helaas niet mee. De laatste jaren waren zwaar. Haar geest 
liet haar meer en meer in de steek. De coronaperiode had ook veel 
invloed op haar. Toen ze uiteindelijk een plekje vond op De Meent was 
het goed. Daar werd ze liefdevol verzorgd.
Toch nog onverwacht is zij nu herinnering geworden, een dierbare 
herinnering waar wij liefdevol op terug kijken.

Wij danken jullie hartelijk voor alle goede zorgen, jullie hulp en 
belangstelling.
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