Onze herinnering aan

GERRIT EEMERS
echtgenoot van Dien Eemers-Hendriks

* 22 februari 1941 T4 januari 2023

Gerrit is de jongste van de in totaal vier kinderen van
Piet (van d’n Taon) en Miene Eemers in Groesbeek.
Na de lagere school naar de ambachtsschool en
daarna gaan werken in de wegenbouw. Voor diverse
bedrijven in Nederland en Duitsland.

Na een verkeringstijd van bijna tien jaar trouwde
Gerrit op 30 april 1971 met Dien Hendriks en zij
gingen wonen op de Korenbloemstraat in Groesbeek.
Hier werden zij in 1972 de trotse ouders van zoon Perry.

Eind jaren zeventig kwam Gerrit al thuis te zitten en
vanaf die tijd was het leven van een uitkering, wat
betekende dat ‘we het niet breed hadden’.

Thuis was bezig zijn in de tuin met groenten, planten
en bloemen. Al het eten van het eigen land. Thuis
was ook bezig zijn met de konijnen, thuis wat klusjes
doen. Natuurlijk Dien meehelpen met het huishouden
en verder alles regelen wat moest. Daar kon Gerrit
de dag prima mee vullen.

En’s avonds of in het weekend Zweedse woordpuzzels
maken.

Vroeger rookte Gerrit best veel, sigaretten en sigaren
en ook met een biertje kon hij aardig overweg en
hij hield van lekker eten, unne echte Bourgondiér.

Perry trouwt met Jolanda en zij zorgen ervoor dat
Gerrit en Dien de trotse opa en oma worden van
Brian en Ruben.

Na zo’n 37 jaar te hebben gewoond op de Korenbloem-
straat wordt er verhuisd naar de Heer Zegerstraat,
met alles op de begane grond. De dementie
openbaart zich langzaam, je hebt het niet zo in de
gaten. Gerrit doet en kan steeds minder en slaapt
ook overdag veel.

Gerrit was altijd al het liefste thuis. Hij was een
bescheiden man, tevreden met ons.

Een gewoon eenvoudig leven.

Het laatste half jaar woonde hij op De Meent. Hier
kreeg hij de aandacht en zorg die hij nodig had.

Wij zijn dankbaar dat hij mijn man, onze pap en

opa was.

Bedankt voor uw belangstelling en medeleven.
Dien

Perry en Jolanda
Brian, Ruben



