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Sjef werd met zijn tweelingzus geboren als 8ste en 9de van 
de 11 kinderen van Jan Wijers en Drieka Lamers. Het was 
een gezellig gezin. Er werd veel buiten gespeeld met 
de buurtkinderen van de Koningin Wilhelminaweg en 
het Nijerf. Het waren grote gezinnen waar de kinderen 
met elkaar opgroeiden. Werk was er altijd en er werd 
veel geholpen bij anderen. Er was ook tijd voor leuke 
dingen en er werd in het gezin veel muziek gemaakt.
Hij trouwde in 1969 met Hennie. Ze gingen op de 
Mariëndaalseweg wonen. Ze kregen 2 kinderen, Rieneke 
en Bas. Ons pap ging graag met ons de natuur in en 
was vaste supporter bij het voetballen. Hij leerde ons 
�etsen, schaatsen en knutselde met ons.
Sjef heeft bijna 40 jaar bij Stork gewerkt, als service-
monteur in de buitendienst. Hij was veel op reis, werkte 
in verschillende landen en leerde al doende de talen. 
Hij was meestal 3-6 weken van huis.
Pap wandelde graag in de natuur, vooral in de Bruuk 
en in het bos. Eerst met de hond en later zonder. 
Hij maakte met iedereen een praatje en had aandacht 
voor mensen en dieren. Sjef hield erg van lezen, kon 
goed alleen zijn en hield van rust. Hij was handig en 
hielp ons met heggen knippen, reparaties en verbouwen.

Sjef hield van dieren en kinderen. Hij genoot van zijn 
rol als opa van de kleinkinderen, bonus kleinkinderen 
en de weekend- en vakantiepleegkinderen van Rieneke. 
Hij had voor de kinderen een speelhuisje gemaakt in 
de tuin. Het liefst ging hij met ze naar buiten, in de 
tuin, naar het park, de speeltuin, het bos of kijken bij 
sportwedstrijden. Hij was zeer geïnteresseerd in school 
en sport van de kleinkinderen. 
Eind 2021 besloten pap en mam om kleiner te gaan 
wonen, om nog een aantal jaren samen te hebben, 
zonder de last van een groot huis en grote tuin. Helaas 
werd pap nog voor de verhuizing ziek. Er volgde 
een jaar van ziekte met veel ziekenhuisopnames en 
complicaties. Gelukkig hebben ze toch nog 9 maanden 
samen in het huis kunnen wonen. 
De laatste maanden hebben we veel samen kunnen 
zijn met het gezin en de familie. Pap genoot van de 
momenten dat het lukte om samen met het hele 
gezin te eten. Zelfs op tweede kerstdag, de dag nadat 
hij bediend was, hebben we nog een laatste keer 
samen gegeten. Nadat we afscheid van hem hebben 
genomen, heeft hij een paar dagen geslapen en is 
toen rustig overleden.

Wij danken iedereen voor de steun en hulp in het 
afgelopen jaar.
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