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Piet zijn levensverhaal begint op de boerderij in de Drul,
waar hij is opgegroeid met 3 zussen en 5 broers. Op jonge
leeftijd is hij gaan werken op de melkfabriek, ook wel
bekend als “Botterfabriek”, als botermaker. Als jonge
20-er leerde hij Riek kennen, op 30-jarige leeftijd is hij
met haar in het huwelijksbootje gestapt. Samen gingen zij
op de Gooiseweg wonen. Enkele jaren later was zijn gezin
compleet met een dochter en zoon. Het was financieel geen
makkelijke tijd en daarom had Piet naast zijn baan ook
een bijbaan als kalverenschetser en had een moestuin.
Later is hij ook nog als agent voor firma Oranjeband
groentezaden gaan verkopen, zo kwam hij ook weer bij
alle boerenbedrijven waar hij weleer vaak kwam. Toch had
hij ook nog tijd voor hobby’s, de grootste was uiteraard
de Treffers. Decennia lang was hij het boegbeeld aan de
poort tijdens de wedstrijden van het eerste elftal, waar hij
de kaartjes controleerde van de bezoekers. Wanneer het
eerste elftal op zondag niet thuis speelde, ging hij graag
naar de motorcross. Toen de melkfabriek in Groesbeek
moest sluiten, hij werkte er toen al 27 jaar, was dat een
enorme domper. Het aanbod om naar de melkfabriek in
Arnhem te gaan sloeg hij af, want hij had geen rijbewijs, van
het openbaar vervoer moest hij niets hebben en verhuizen
was al helemaal geen optie! Hij was dan ook opgelucht
toen hij bij Schreven Bouwmaterialen werd gevraagd te
komen werken. Als alleskunner draaide hij beton, laadde

zand en grind, loste en laadde hij keukens. Heel bouwend
Groesbeek kende hem! Op 62-jarige leeftijd mocht hij met
vroegpensioen, dat was zeker geen moment dat hij het
rustiger aan ging doen. Samen met zijn broer Jan ging
hij voor Schreven keukens afleveren en samen hadden
zij de grootste lol. Ook had hij nu nog meer tijd voor de
Treffers. Hij ging het terreinonderhoud doen en had het
beheer over de papiercontainer. Voor alle verdiensten als
vrijwilliger bij de Treffers is hij benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Enkele jaren geleden kreeg hij een
hersenbloeding en heeft hij geknokt om er weer bovenop
te komen. In het revalidatiecentrum was zijn grootste
wens om weer naar huis te kunnen, wat dan ook gelukt
is. Toen mocht hij elke dinsdag naar de zorgboerderij
waar hij enorm van genoot en erg enthousiast over kon
vertellen. Toen het steeds slechter met zijn gezondheid
en die van Riek ging, zijn ze afgelopen mei verhuisd naar
een ander appartement, zodat er meer professionele zorg
voor hen beschikbaar kwam. Piet was erg blij en trots op
zijn kinderen en kleinkinderen dat zij het appartement zo
mooi hadden gemaakt.

Alle mooie herinneringen zullen wij koesteren.

Jouw positiviteit, humor, tevredenheid, het altijd klaar
staan voor anderen en met name jouw slogan “het komt
goed” zullen wij nooit vergeten!

Wij danken u hartelijk voor u aanwezigheid en medeleven.
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