In liefdevolle herinnering aan

DOLF ARBEIDER

echtgenoot van
Anne-Mieke Arbeider-Liiben

* 11 december 1939 t 8 januari 2023

Dolf is geboren in Haarlem en is met zijn ouders,
zus en broers via Beilen, Amsterdam, Rotterdam en
Huissen, uiteindelijk in Groesbeek terechtgekomen.
Hier leerde hij in maart 1961 Anne-Mieke kennen
en nadat hij was afgezwaaid van militaire dienst
en werk had gevonden bij de N.S,, is hij met haar
getrouwd op 25 juni 1966. Eerst ingewoond bjj
zijn schoonouders, waar zoon Tonny in december
van datzelfde jaar geboren is.

Vlak voor de geboorte van Ruud in 1969 naar
hun eigen huis aan de Vermeerweg.

Dolf onderhield zijn gezin middels zijn werk
als seinwerker bij de Nederlandse Spoorwegen,
daarom had iedereen vrij reizen en Anne-Mieke
was thuis om voor man, zoons en het huishouden
te zorgen. Later toen de jongens naar school
gingen, ging ook zij weer buitenshuis werken.

De vakanties werden vele jaren doorgebracht in
Heeg in Friesland. Vissen, varen, genieten aan het
Heegermeer. De eerste boot was de Pandora en
later volgde de Poseidon. Daarmee vele mooie

tochten gemaakt. Op latere leeftijd prachtige reizen
naar o.a. Rhodos, Portugal en Kos.

Tonny trouwde met Petra en Ruud met Rian en
Dolf en Anne-Mieke werden opa en oma van
kleinzoon Finn. Finn was alles voor Dolf, samen
hebben ze veel ondernomen, een trotse opa.
Dolf genoot van het samen zijn met het gezin,
familie en vrienden.

In de loop der jaren kreeg Dolf diverse lichamelijke
ongemakken. Diabetici, hartpatiént, vocht
vasthouden en de coronatijd heeft zeker geen
goed gedaan.

Toen hij eind december 2022 weer naar het ziekenhuis
moest, was duidelijk dat het lichaam op was.

Nu is hij weer verenigd met zijn ouders, broers
en zus.

Wij zijn dankbaar dat hij mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en opa was.
Dank je wel voor alles.

Bedankt voor uw aanwezigheid, steun en medeleven.

Anne-Mieke
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