Herinnering aan

WIL FONTEIN

weduwe van
Ria Fontein-Spanjers

Geboren op 2 september 1933 te Nijmegen.
Overleden op 3 december 2022 te Groesbeek.

Geboren in Nijmegen, was je de oudste van
5 kinderen, 3 broers en 1 zus.

Als echte Nijmegenaar kwam je voor de liefde
naar Groesbeek. In 1966 trouwde je met Ria en
gingen jullie aan de Pannenstraat wonen. In 1970
werd Esther geboren, je oogappel. ‘Tk heb er maar
één, maar die telt voor 10’, zei je tegen iedereen.
In 1998 overleed Ria en bleef je alleen achter.
Hoe zwaar het ook was, gelukkig woonde Esther
nog thuis en hadden jullie elkaar.

Esther leerde Albert kennen en kreeg je er een
schoonzoon bij. In 2011 zijn Esther en Albert
getrouwd en je was maar wat trots.

Je hebt jaren in de kwekerij gewerkt aan de
St. Annastraat, toen dit stopte heb je nog jaren
voor de bedrijfsvereniging gewerkt.

Ook sociaal was je heel betrokken. Jaren de
Sinterklaasoptocht georganiseerd, je was actief
bij de Kamer van Koophandel, Vakbond FNV,

FNV Belastingservice, zat je bij de gym club,
beheerde je de sleutel van de pastorie en hielp je
bij de kapel van de kerk.

Je was altijd bezig in de tuin, deze moest er netjes
uitzien, wat een werk heb je daarmee gehad. Alle
seizoenen waren in de tuin te zien, Paaseieren
met Pasen, lampjes met Kerst en in de zomer
het bbg-seizoen.

Tot dit voorjaar heb je altijd op de Pannenstraat
kunnen wonen, maar het ging niet meer. Doordat
je vaker kwam te vallen werd het moeilijker.
Uiteindelijk ben je deze zomer in de Kloostertuin
komen te wonen. Hoewel het erg wennen was
in het begin, vond je het toch erg leuk en was
je blij met de verzorging door al ‘die meiden’.
Er waren tenminste weer mensen om je heen en
er was gezelligheid.

Mensen, (uit)eten, snoepen, drukte en gezellig-
heid daar hield je van, niemand mocht ook maar
iets te kort komen.

Pa, ik hoop dat ik net zo ben of word als jij en dat
nooit iemand iets te kort komt.

Bedankt ...... voor alles ...... doeii.

Bedankt voor uw belangstelling en steun.
Dit doet ons erg goed.

Esther en Albert



